
In de bijbel staat het getal 40 voor volledigheid, overgang of transformatie. Het getal wil een periode 
duiden van voorbereiding. Zo bereidde Jezus Zijn ‘ambtsperiode’ in de woestijn voor, deze 40-dagen 
zijn beschreven in Mattheüs 4:2. Bekend is ook dat Mozes op zijn 40ste moest vluchten en na 40 jaar 
voorbereiding het volk uit Egypte heeft geleid naar het beloofde land Kanaän.  
Opmerkelijk is het feit dat het volk 14 generaties in het land Gosen verbleef. Exodus 12 vanaf vers 40 
spreekt over 430 jaar. (Vanaf Jakob tot aan de Uittocht.) 
Een volgend voorbeeld staat in Samuël 17:16 waar Goliath Israël voor een periode van 40 dagen heeft 
uitgedaagd totdat David kwam! In Jona 3:4 staat dat God over 40 dagen Ninevé zou verwoesten. 
Andere voorbeelden zijn David, Salomo en Joas, zij regeerden elk 40 jaar lang over Israël. 
 
Wij hebben aan deze periode onze veertigdagentijd ontleend. Een periode van 40 dagen voorbereiding 
voor Pasen. In het artikel “Chanoeka als voorbode van Kerst in Veertigdagentijd” is beschreven dat Jezus 
in of net voor deze periode is geboren. Abusievelijk is de geboorte van Christus door paus Julius I in het 
jaar 345 vastgesteld op 25 december, beïnvloed door de zonnewende en/of de zonnegod.  
Helaas zijn er meer verkeerde invloeden vanuit de kerk bekend geworden zoals de aflatenhandel ten 
tijde van de Roomse overheersing en al eerder, de vervangingsleer van Augustinus. 
 
De Bijbel is het Levende Woord van Christus! (Joh. 1:4) Het woord van God is levend en krachtig, en 
scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg 
elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Daar waar het 
Woord wordt vergeestelijkt ontstaat er ruimte voor (verkeerde) interpretatie.  
De bijbel is van A-Z een betrouwbaar getuigenis, onfeilbaar en onberispelijk! 
 
Lucas 2:41-42 mogen wij dus letterlijk nemen en wordt bevestigd door de historicus Flavius Josephus 
waardoor wij de geboorte van Jezus als het Lam Gods medio de veertigdagentijd voor Pasen mogen 
zien. Pinksteren eindigt 50 dagen na Pasen waarin Hemelvaartsdag de 40ste paasdag is. 
De geboorte is een verwijzing naar Jezus als het Lam Gods want Hij is als Verlosser (Golgotha) in de 
wereld is gekomen. Om de mensheid vanuit het ‘Egypte van deze wereld’ te verlossen naar het 
beloofde land waarin Kanaän (Israël) het beeld van het Nieuwe Jeruzalem is. 
 
* Pesach, het Joodse Pasen, is het lentefeest waarmee de Joden de uittocht uit Egypte en daarmee de 
bevrijding van slavernij herdenken. Het Aramese woord Pascha is verwant aan het Hebreeuwse Pesach. 
Het is een bitterzoete viering van de verlossing van de slavernij. Op de eerste twee avonden van Pesach 
komen Joodse families bij elkaar, en schuiven aan tafel voor de sedermaaltijd. Op Seder wordt dit 
verhaal herdacht door bittere kruiden te eten ter vertegenwoordiging van de bittere slavernij.  
Vier glazen wijn worden gedronken (druivensap voor kinderen) en vier vragen worden hardop gesteld 
(vaak door het jongste familielid). Waarbij de centrale vraag is “Waarom is deze nacht anders dan alle 
andere nachten?” In vier antwoorden legt men uit waarom op Pesach dingen anders worden gedaan. 
 
* In het Heilig Jaar 2025 vieren gelovigen van de Orthodoxe Kerken en de Rooms-Katholieke Kerk Pasen 
op dezelfde datum, namelijk 20 april. Pasen is de fundamentele gebeurtenis van het geloof, zegt paus 
Franciscus in zijn bul voor het Jubeljaar ‘De hoop stelt niet teleur’. De paus roept daarin op om de 
gezamenlijke paasdatum in het Heilig Jaar als een teken van de voorzienigheid te zien. 
“Moge [de gezamenlijke paasdatum in het Heilig Jaar] een beroep doen op alle christenen van Oost en 
West om een beslissende stap te zetten naar een eenheid omtrent een gemeenschappelijke datum 
voor Pasen”, schrijft de paus. (Einde citaat.) 
Na het uitspreken van de paasboodschap is paus Franciscus op 2e paasdag overleden. Dat is exact 3,5 
week voor de 77ste verjaardag van Israël, na 14 mei 1948. Misschien ligt hierin wel de boodschap dat 
het door de Roomse Kerk ingestelde Jubeljaar 2025 niet centraal gesteld moet worden maar Israël.   
De 77ste verjaardag van Israël (14 mei 2025) valt centraal; exact 3,5 week na Pasen en 3,5 week voor 
Pinksteren! (24 dagen + 14 mei + 24 dagen = 49) De 50ste dag is voor Pasen of voor Pinksteren! 
Waar ligt nu het teken van de voorzienigheid als de paus het over een Jubeljaar (50) heeft? 



Hiermee komt er ook een bijzonder accent ook te liggen op de 40ste paasdag, op Hemelvaart! 
In dit verband zijn enkele citaten te noemen: 
Aan de zichtbare hemelvaart wordt de zichtbare wederkomst verbonden (Hand. 1:11). Jullie hebben 
Hem zien gaan, jullie zullen Hem ook zo zien terugkomen, wordt er nadrukkelijk gezegd. Jezus leeft 
eeuwig met een lichaam, dat door de dood en de opstanding is heengegaan en is opgenomen in de 
hemel. (Feike ter Velde.) 
 
Jezus zegt: 
"Wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook 
gij zijn moogt, waar Ik ben" (Johannes 14:3) 
 
Paulus zegt: 
"Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des 
Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen 
van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus 
gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen 
op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd 
met de Here wezen". (1 Thess. 4:15-17) 
 
"Eén zal aangenomen, de ander achtergelaten worden" 
Hier wordt gesproken over 'de opname' van de Gemeente. 
Eigenlijk jammer, dat hier met het woord 'aangenomen' is vertaald, terwijl toch in veel teksten hetzelfde 
Griekse woord 'para-lambanetai' is vertaald met 'meegenomen', zoals in Matth. 2:13 — Matth. 17:1 
(Gert A. van de Weerd) 
 
De voorzienigheid ligt, alle goede bedoelingen ten spijt, niet in saamhorigheid in het door de Roomse 
kerk ingestelde jubeljaar maar in de beloften van Christus, daarop mogen wij biddend pleiten!  
Een troostvolle belofte staat in Jeremia 29:11: 
“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik 
zal je een hoopvolle toekomst geven.”  
Een christen zal er niet aan twijfelen dat de specifieke voorzienigheid van God de wacht houdt om hem 
te beschermen. God zal niets laten gebeuren behalve wat goed voor hem is en zijn welzijn bevordert. 
Hier ligt de hoop en de verwachting voor elk oprecht Christen. 
 
Ons vertrouwen is dan ook dat wij als bruidsgemeente niet achterblijven in de 7-jarige verdrukking.  
Deze periode is opgedeeld in 2 x 3,5 jaar, de bijbel spreekt daarover: zie o.a. Mattheüs 24:21 en 
Openbaring 6 t/m. 19. Onze opdracht is om elkaar scherp te houden en door Gods Geest de tekenen 
van deze tijd helder te mogen zien. Wij leven in een wel heel bijzondere tijd, een tijd waarin het boek 
Openbaring zichzelf verklaart in een tijd waarin wij het nu wel (volledig) kunnen plaatsen.  
Actueel is het Beest uit de zee, hij is dé grote man, de door velen vereerde leider in de eindtijd. 
Johannes ziet hem in een gezicht verbeeld als een beest dat uit de zee opkomt. Het woelen der volkeren 
(wereldmachten) is als het woelen van de zee waaruit een charismatisch leider zal opstaan.  
Opmerkelijk is dat in deze tijd daar verschillende scenario’s voor samenvallen. Het machtsvacuüm van 
Europa en het wegvallen van een paus zijn wel de belangrijkste! De centrale rol van Israël, een diepte-
punt in de Grote Afval en het opdringen van het hellenistische gedachtengoed definiëren daarbij de 
Eindtijd zoals het in Gods’ Woord is beschreven. 
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