
 
Met teleurstelling in ons hart brengt de Stichting Follow the Swallow onderstaande verklaring van de 
PKN onder de aandacht: 
 
“De PKN zegt in haar verklaring dat ze diep geraakt is door het lijden in Gaza, en erkent dat er bij veel 
gelovigen behoefte is aan een krachtiger geluid. Tegelijkertijd blijft de kerkleiding bij haar keuze om 'het 
uit te houden in de spanning' en geen kant te kiezen. ‘We weigeren om een eenzijdige kant te kiezen en 
maken een krachtige keuze vóór Joden en vóór Palestijnen’, schrijven preses Trijnie Bouw en scriba René 
de Reuver.” 
 
Wij distantiëren ons van deze uitspraak omdat de PKN voorbij gaat aan het feit dat wij mèt Israël en 
mèt alle gelovigen (uit de heidenen), waaronder ook het gelovige deel van Gaza, dezelfde sapstroom 
genieten vanuit de wortel van Isaï, de wortel van David: Jezus Christus! 
 
Geënt op de wortel van de olijfboom vinden wij vruchten als energie en kracht om overeenkomstig 
Gods wil te leven want wij leven uit dezelfde levensbron! 
David vergelijkt zichzelf in Psalm 52 vers 10 met een olijfboom die zijn blad niet verliest: ‘Maar ik ben 
als een groene olijfboom, die in het huis van God staat: ik vertrouw op de liefde van God voor altijd en 
voor eeuwig.’ 
In feite maak je door niet te kiezen voor Israël jezelf los van de wortel van David, van Jezus Christus en 
daarmee verloochen je jezelf. Anders gezegd: De PKN-verklaring weigert in principe een keuze te maken 
tussen Hamas en het ongelovige deel in Gaza en zij die in Christus geloven, de Olijfboom. 
Een voorbeeld van het niet kunnen of niet willen kiezen is beschreven in Richteren 9: 
 
In Richteren 9 wordt in een gelijkenis de vraag gesteld wie tot koning gezalfd zou kunnen worden. 
Nadat de Olijf, de Vijgenboom en de Wijnstok deze vraag hadden afgewezen vroegen alle bomen in het 
bos de doornenstruik of deze koning wilde worden.    
De doornenstruik nam het koningschap aan met alle gevolgen van dien. (Wie zelf onder de broeders  
iets wil zijn, bewijst alleen maar dat hij een doornenstruik is. (Citaat: kingcomments.com)  
Hoe de doornenstruik zich wil voordoen  zegt al iets over de struik zelf. Het predikaat ‘boom’ wordt hem  
gegeven terwijl hij eigenlijk ‘maar’ een struik of heester is. Hij vervoegd zich in het gezelschap van de 
Olijfboom, de Vijgenboom en de waardevolle Wijnstok!  
 
De bijzondere status van Israël is beschreven in Numeri 23:8-9 
Wat zal ik vloeken, dien God niet vloekt; en wat zal ik schelden, waar de HEERE niet scheldt?  Want van 
de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem; ziet, dat volk zal alleen 
wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. 
 
Ons past alleen maar bescheidenheid. Aan Israël (onze broeder) hebben wij ‘alles’ te danken. 
Het gegeven onderscheid in Numeri 23: 8-9 maakt dat wij juist moèten kiezen. 
Inderdaad is veel gebed nodig, God heeft de regie;  
regie over Israël (Zijn oogappel) en de regie over diens vijanden. 
 
 
In Christus verbonden 
Stichting Follow the Swallow 
 
  


