
Medio 986  v. Chr.: Salomo bouwt de Tempel                                                                                                                                                   

986  is de levensduur van de 1ste (400) en 2e tempel (586) samen 
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586           Tempel verwoest – 1ste diaspora 

 
536           Start herbouw Tempel 

516/515  Tempelbouw voltooid 
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445/446   Start telling 490 jaarweken van Daniël 
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70  Tweede Tempel verwoest - Massada 
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130 Bar Kochba / De naam Palestina is bij verraad toegekend 
 60 

 33  Palmpasen na 62 jaarweken (434 jaar)  

Jeruzalem (muren) herbouwd na 7 jaarweken (49 jaar) 

00  Geboorte van Jezus 

1948  Wedergeboorte van Israël 
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2e Diaspora 
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 167-164  Heilige Oorlog - Inwijding tempel - Chanoeka 

63  Juda onder Romeins gezag 

 100                            163 - 63  Periode van vrede / joods herstel 

40   1908-1948  herstel en wedergeboorte van Israël 
40   1948-1988  Israël profileert zich 
40   1988-2026  Israël verraden -1ste + 2e Intifada 1988-2008 
                                                         - De Iskariot van het Westen 
 
 



 
Het Israël van het Oude Testament had een tempel, de Here Jezus in het Nieuwe Testament was de 
wandelende tempel van God (Joh. 1:14 en 2:19-21).  
De oude tempel, gebouwd door Salomo, is verwoest en is daarna (in kleinere vorm)  hersteld. 
Ook deze (tweede) tempel is in 70 na Chr. verwoest waarna orthodoxe joden in Israël nu nog steeds 
ver gevorderde plannen hebben om een derde tempel te gaan bouwen.  
De 70ste jaarweek is een profetie van Daniël  waarin de 1ste komst van Jezus (de geboorte in Bethlehem), 
de Opname van Gods Bruidsgemeente en de 2e komst van Jezus (op de Olijfberg van Jeruzalem) wordt 
beschreven tegen de context van de bouw van de genoemde tempels. 
Hoe Jezus’ geboorte gezien moet worden tegen de context van de tempelbouw is te lezen in het artikel 
‘Chanoeka voorbode van Kerst in Veertigdagentijd’. https://www.followtheswallow.com/vernieuwend 
 
Nadat Jezus lichamelijk deze wereld verliet (de kruisiging op Golgotha, de Opstanding en Hemelvaart) 
werd de gemeente Gods tempel, Gods woning in de wereld, gereinigd en geheiligd door het offer van 
Christus. Dit beeld slaat niet alleen op de wereldwijde universele gemeente (Ef. 2:19-22), maar ook op 
elke plaatselijke gemeente (b.v. 1 Kor. 3:9,16), net zo als bij het Lichaam van Christus. 
Jezus als de nieuwe tempel: christenen zien, weten en ervaren Jezus als de vervulling van deze 
profetieën.   
 
De profetie van de 70 jaarweken is precies ‘gegoten’ in de geschiedenis van de tempelbouw zoals het 
bloed van het Lam Gods (de kruisiging op Golgotha) is vergoten om de Opname van Gods’ Bruids-
gemeente mogelijk te maken. (Want de 2e periode van de 70 jaarweken eindigt op Palmpasen.)  
De Opname gebeurd  voor de 70ste Jaarweek; dat is de periode van de Grote Verdrukking die 7 jaar zal 
gaan duren. Deze 70ste Jaarweek is de derde periode in de profetie van Daniël en valt buiten bijgaande 
schema waar genoemde 2 periodes (in het groen) op aangegeven zijn.  
De 70ste Jaarweek is als een proloog op de bouw van de Derde Tempel want na de 70ste Jaarweek zal 
Jezus als de ‘Leeuw van Juda’ in het 1000-jarig Vrederijk regeren en wij als ‘koningen en priesters’ met 
Hem. (Zie toelichting 1.) 
 

Zacharia 14:4 – “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten 
oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. 
Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de 
andere helft ervan naar het zuiden.” 
 
Handelingen 1:9-12 – “En toen Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een 
wolk onttrok Hem aan hun ogen… Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde 
wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan …toen keerden zij terug naar Jeruzalem 
van de berg die Olijfberg genoemd wordt.” 

 
Prachtig om te zien dat de bouw van de eerste tempel anno 986 voor Chr. letterlijk centraal staat want 
de eerste tempel heeft 400 jaar bestaan en de tweede tempel 586, samen 986 jaar! (Zie schema.) 
God stelt de tempelbouw centraal en dat doet ons denken aan de profetie over de Messias, die uitein-
delijk uit Davids geslacht zal voortkomen. David wilde een huis bouwen voor de Ark van God, maar God 
zegt dat Hij een huis voor David zal bouwen. (2 Samuël 7 en i Kronieken 17.) Dit huis staat voor een 
ononderbroken lijn van Davids nakomelingen, een koninkrijk dat voor eeuwig zal bestaan. Hiermee 
wijst God naar de Derde Tempel! 
 
In de profetie van Daniël over de 70 jaarweken (in het schema de groene balk) eindigt de 2e periode op 
Palmpasen waarna Jezus’ lichaam op Golgotha als een Tempel is afgebroken.  
De 2e tempel is 70 jaar na zijn geboorte ook daadwerkelijk verwoest zoals deze ook 70 jaar na de 
verwoesting van de 1ste tempel was hersteld. 
 

https://www.followtheswallow.com/vernieuwend


  
Citaat Got Questions Ministries: Jezus zou gesproken hebben over een nieuwe tempel ‘niet met handen 
gemaakt’, geen mensenwerk dus. Dit stemt overeen met Johannes 2:13-22, waar een parallel wordt 
getrokken tussen de verwoesting van de tempel en het sterven van Jezus’ lichaam. Door na drie dagen 
op te staan, zal Jezus de nieuwe tempel bouwen. Hij neemt persoonlijk de functies en symboliek van 
de tempel over (zie bijv. 7:37-39). Hij is de ‘plaats’ waar God ontmoet en gekend wordt, het centrum 
van verzoening en vereniging van het Godsvolk (zie ook Mat. 12:6). Een deel van de profetieën over de 
nieuwe tempel van de eindtijd worden in Christus vervuld. 
 
De hierboven beschreven ontwikkeling bereikt haar climax in Openbaring 21:3 en 22. Gods 
oorspronkelijke bedoeling wordt bereikt: Hij zal wonen onder zijn volk, maar een gebouw is daarvoor 
niet meer nodig. ‘De Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam.’ Hier komen de lijnen vanuit 
Exodus 25, de verbondsbeloften, de Sions-psalmen, de profetieën, Johannes 2 en andere teksten 
samen in een groots visioen. 
 
Tijdens het leven van Jezus was de heilige tempel in Jeruzalem het centrum van het Joodse 
godsdienstige leven. De tempel was de plaats waar de dierenoffers werden gebracht en waar de 
aanbidding van God volgens de Wetten van Mozes trouw werd nageleefd. Hebreeën 9:1-9 vertelt ons 
dat in de tempel het Allerheiligste, de aardse verblijfplaats van Gods heerlijkheid, door een voorhangsel 
werd afgescheiden van de rest van de tempel waar de mensen vertoefden. Hiermee werd aangeduid 
dat de mens door de zonde van God was afgescheiden (Jesaja 59:1-2). Alleen de hogepriester mocht 
zich aan de andere kant van dit voorhangsel begeven, en dat slechts eenmaal per jaar (Exodus 30:10; 
Hebreeën 9:7) om zich als vertegenwoordiger van heel Israël in de aanwezigheid van God te begeven 
en verzoening te doen voor hun zonden (Leviticus 16). 
Salomo's tempel was dertig el hoog (1 Koningen 6:2), maar volgens de geschriften van Jozefus, een 
Joods geschiedschrijver uit de eerste eeuw, vergrootte Herodes deze hoogte tot veertig el. Het is niet 
zeker hoe lang een el precies is, maar we kunnen veilig aannemen dat het voorhangsel bijna twintig 
meter hoog was. Jozefus vertelt ons ook dat het voorhangsel zo'n tien centimeter dik was en dat een 
stel paarden, aan weerszijden aan het voorhangsel gebonden, niet in staat was om het kapot te trekken. 
Het boek Exodus vertelt ons dat dit dikke voorhangsel vervaardigd was van blauw, paars en scharlaken 
wol en dubbeldraads fijn linnen. De afmetingen en de dikte van het voorhangsel maken de 
gebeurtenissen ten tijde van de dood van Jezus aan het kruis alleen maar gewichtiger. “Jezus riep 
nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, 
van boven tot beneden” (Matteüs 27:50-51a). 
 
Dus wat moeten we hier van denken? Wat is het belang van dat gescheurde voorhangsel voor ons 
vandaag de dag? De scheuring van het voorhangsel ten tijde van de dood van Jezus symboliseert 
bovenal op een heel dramatische wijze dat Zijn offergave, het vergieten van Zijn eigen bloed, een 
afdoende boetedoening voor zonden was. Het gaf aan dat de weg naar het Allerheiligste nu geopend 
was voor alle mensen, in alle tijden, zowel Joden als heidenen. 
Toen Jezus stierf scheurde het voorhangsel en verliet God deze plaats om nooit meer in een tempel te 
wonen die door handen gemaakt is (Handelingen 17:24). God had geen doel meer voor deze tempel 
en zijn godsdienstige systeem. De tempel en Jeruzalem werden in 70 na Christus als een “woestenij” 
achtergelaten (zij werden verwoest door de Romeinen), precies zoals Jezus had geprofeteerd in Lucas 
13:35. Zo lang de tempel nog overeind stond, betekende dit dat het Oude Verbond nog in stand was. 
Hebreeën 9:8-9 verwijst naar het tijdperk dat tenietgedaan werd toen het nieuwe verbond werd 
ingesteld (Hebreeën 8:13). 
 
In zekere zin was het voorhangsel een symbool voor Christus Zelf als de enige manier om de Vader te 
bereiken (Johannes 14:6). Dit wordt aangegeven door het feit dat de hogepriester het Allerheiligste via 
het voorhangsel moest binnengaan. Maar nu is Christus onze voortreffelijker Hogepriester en als 
mensen die in Zijn volbrachte werk geloven, nemen wij deel aan Zijn voortreffelijker priesterschap.  



 
Wij kunnen nu via Hem het Allerheiligste binnentreden. Hebreeën 10:19-20 stelt dat wij, broeders, het 
heiligdom kunnen ingaan “door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons 
heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees”. Dit verbeeldt hoe het lichaam van Jezus 
voor ons werd verscheurd, net zoals Hij het voorhangsel voor ons heeft verscheurd. 
De scheuring van het voorhangsel over de volledige hoogte is een historisch feit. Het diepe belang van 
deze gebeurtenis wordt tot in glorieus detail uitgelegd in het boek Hebreeën. De dingen van de tempel 
waren slechts een schaduw van de werkelijke dingen die nog zouden komen en uiteindelijk wijzen zij 
allemaal naar Jezus Christus. Hij was het voorhangsel dat naar het Allerheiligste leidde en dankzij Zijn 
dood hebben gelovigen nu vrij toegang tot God. 
Het voorhangsel in de tempel was een aanhoudende herinnering dat de mensheid door de zonde 
ongeschikt was geworden voor een samenzijn met God. Het feit dat de offergaven voor de zonde 
jaarlijks werden gebracht, en dat talloze andere offergaven dagelijks werden gebracht, maakten 
duidelijk dat er door middel van dierenoffers niet werkelijk boete kon worden gedaan voor de zonde 
en dat zonden hierdoor niet konden worden uitgewist. Jezus Christus heeft, door middel van Zijn dood, 
de barrières tussen God en de mens verwijderd; wij mogen Hem nu zonder schroom en vol vertrouwen 
benaderen (Hebreeën 4:14-16). 
  
 

Toelichting 1 van ds. Theo Niemeijer: 
Bij de opname van de gemeente komt de Here Jezus nóg niet op aarde terug. Hij komt dan de 
gemeente van de aarde wegnemen om voor altijd bij Hem te zijn. Het wordt vergeleken met een 
bruidegom die zijn bruid ophaalt naar het huis van zijn vader om daar de bruiloft te vieren. Bij de 
wederkomst van de Here Jezus op de Olijfberg komt Hij wel op aarde terug, maar dan niet alleen, 
ook de voltallige gemeente zal dan met Hem terugkomen. Vervolgens zal de gemeente dan, samen 
met de Here Jezus als koningen op aarde regeren (1 Korintiërs 6:2). 
Deze twee gebeurtenissen kunnen niet gelijktijdig plaatsvinden. Vóór de gemeente met Christus op 
aarde zal regeren, zullen de gelovigen eerst voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen om 
beoordeeld te worden, op welke manier ze met Hem mogen regeren (2 Korintiërs 5:10). 
De Bijbel leert ons dat na de opname van de gemeente, de laatste jaarweek uit Daniël 9 in vervulling 
zal gaan. In deze laatste zeven jaar zal de antichrist op aarde regeren en zich uiteindelijk tegen het 
Joodse volk keren. Aan het einde van deze zeven jaar zal Israël tot zijn God roepen en zal het volk 
zich tot de Here bekeren. Dan is het moment aangebroken waarop de Here Jezus, samen met Zijn 
gemeente in heerlijkheid zal wederkomen. Bij Zijn wederkomst zal de Here Jezus de antichrist met 
zijn handlanger, de valse profeet, in de poel des vuurs werpen en de duivel duizend jaar in de afgrond 
opsluiten. 
Deze periode van zeven jaar tussen de opname van de gemeente en de zichtbare wederkomst van 
de Here Jezus, wordt ook wel de ‘grote verdrukking’ genoemd. Jeremia beschrijft dit als de ‘tijd van 
benauwdheid voor Jakob’ (30:4-9). Dit moment beschrijft hij als een dag ‘zonder weerga’, net zoals 
de grote verdrukking in Matteüs 24:21 beschreven wordt: ‘een periode zoals er nooit geweest is en 
ook nooit meer wezen zal’. Onmiskenbaar gaat het hier om dezelfde periode, die wij kennen als de 
grote verdrukking en die onmiddellijk voorafgaat aan de zichtbare wederkomst van de Here Jezus 
(Matteüs 24:29-30). 
De gemeente kijkt uit naar de ‘komst’ van de Bruidegom om als bruid voor eeuwig bij Hem te zijn en 
als Hoofd van het lichaam, de gemeente, waarbij Hoofd en lichaam voor altijd verenigd zullen zijn. 
Israël verwacht de ‘wederkomst’, waarbij Hij als de Koning der Joden terug zal komen en tot Koning 
gekroond over Israël en de gehele wereld zal gaan regeren. De komst wordt in de Bijbel aangekondigd 
als het verschijnen van de Morgenster, die altijd in de vierde nachtwake, dus aan het einde van de 
nacht verschijnt. De wederkomst wordt in de Bijbel meestal vergeleken met de opgang van de zon, 
waarmee de nieuwe dag begint. Het verschijnen van de Morgenster zal nooit op hetzelfde moment 
plaatsvinden als de opgang van de zon, daarom vindt de opname van de gemeente eerder plaats dan 
de zichtbare wederkomst van de Here Jezus op aarde. 


