
Jeruzalem, een bedwelmende beker 

Op 14 mei 1948 roept David Ben-Goerion de onafhankelijkheid uit van de nieuwe staat Israël. Het land 
krijgt internationaal veel tegenstand, maar ook veel steun, want het kan een thuishaven zijn voor de 
vele slachtoffers van de Duitse Jodenvervolging in Europa.  
Nu 77 jaar later weten wij dat hiermee de profetie van Ezechiël 37 in vervulling is gegaan. 
Een citaat van theologe Martina Fraanje beschrijft het zo: 
Wat er gebeurde, is onvoorstelbaar. Ezechiël moet profeteren in het dal van de dorre doodsbeenderen. 
Hij moet profeteren tegen de wind. Hier staat een woord in het Hebreeuws dat een aantal betekenissen 
heeft: het woord ruach betekent ‘wind’, ‘adem’ en ‘geest’. Het komt een aantal keer voor in dit gedeelte. 
Het is ook het woord voor Gods Geest die al bij de schepping waait om tot leven te wekken. Het woord 
waarin in Genesis wordt beschreven dat God de adem in de neus blaast van de eerste mens. Door Gods 
Geest komt er leven. De botten worden, stap voor stap weer gebouwd tot levende mensen. God legt 
zelf het visioen uit aan Ezechiël: 
 
Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, 
Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u 
weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE. 
– Ezechiel 37: 13-14 (HSV) (Einde citaat.) 
 
Israël is tot leven gekomen en wordt weer een verenigd lichaam. Jilbert de Boer schrijft hierover: 
Van de dorre doodsbeenderen die tot leven verwekt worden (Ezech. 27:1-14) en van de twee stukken 
hout (Ezech. 27:15vv) die verenigd worden, kan eveneens gezegd worden: “Dat zijn wij, die Hij 
geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen” (Rom. 9:24). ‘Juda’ slaat op de 
Joodse deel en ‘Israël’ op de gelovigen uit de volkeren (heidenen).  In verband met de uitstorting van 
de Geest (“Ik zal water gieten op het dorstige…” Jes. 44:3) lezen we: “De een zal zeggen: Ik ben des 
Heren, een ander zal zich noemen met de naam van Jacob, en een derde zal op zijn hand schrijven: van 
de Here, en de naam Israël aannemen (Jes. 44:5; vergelijk Gal. 6:16 en Rom. 2:28-29). 
 
Ook de tekst uit Zacharia 12:2 is  al actueel sinds 14 mei 1948. God maakt Jeruzalem tot “een bedwel-
mende beker”, dat is een beker van oordeel, waaruit Hij “alle volken rondom” laat drinken zodat ze 
bedwelmd worden. Dat blijkt nu wel uit de geschiedenis na 1948; een onredelijke en bijna niet te 
verklaren haat (dronken van haat) jegens Israël escaleert wereldwijd! Hoe is dat toch mogelijk?  
 
Want de woorden “Niet weer & Nooit meer” echoën nog na! 
 
Zacharia profeteert in één zin: 
Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda 
zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Vers 3 gaat dan naadloos over met de woorden: 
Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de 
volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de 
aarde zullen zich tegen haar verzamelen. (Tussen de verzen 2 en 3 kunnen wij de Opname van Gods 
Bruidsgemeente verwachten!) 
Er is nu nog geen sprake van een letterlijke belegering tegen Jeruzalem, al lijkt in geestelijke zin hiervoor 
de voorbereiding (door bedwelming) bijna afgerond te zijn. (Ezechiël 38 spreek letterlijk  over een strijd 
aan het einde.) God laat nu zelfs de droesem uit de beker leegdrinken! En dat effect is zichtbaar in hoe 
de media, hoe de wereld (in verdwaasde protesten en blinde politieke frustraties) reageert op Israël en 
daarmee ook op christenen. 
 
Citaat: God gaat het opnemen voor Jeruzalem en Juda. Hij maakt Jeruzalem tot het middelpunt van de 
politieke wereld. Juda is het gebied waar in de toekomst de gevluchte gelovigen van het overblijfsel zich 
bevinden. God maakt Jeruzalem tot “een bedwelmende beker”, dat is een beker van oordeel, waaruit 
Hij “alle volken rondom” laat drinken zodat ze bedwelmd worden. Daardoor zijn ze niet in staat staande 
te blijven, maar zullen ze op de grond vallen en omkomen (vgl. Js 51:17; Jr 25:15-28). 



Jeruzalem, een bedwelmende beker 

De volken willen Jeruzalem onderwerpen en zich eraan te goed doen, maar het effect is dat zij zelf door 
Jeruzalem te gronde worden gericht. God maakt alle volken die zich met het goddeloze Israël willen 
bemoeien, of ze nu vijanden of vrienden zijn, als mensen die niet meer nuchter kunnen oordelen.  
Ze zullen zich als beschonken, waggelende mensen gedragen die geen rechte koers meer kunnen gaan 
en niet meer in staat zijn tot verstandig handelen. Dat geldt voor de vijandige koning van het noorden 
en zijn metgezellen, maar evengoed voor het bevriende beest uit de zee met zijn West-Europese legers 
die Israël tegen de legers van de koning van het noorden willen verdedigen. God is de Enige Die recht 
heeft met Zijn volk te handelen. 
 
De actualiteit laat zien dat ook de profetie van Jeremia (2500 jaar geleden) uitgekomen is. Wij hebben 
de 77ste verjaardag van Israël gevierd, na 14 mei 1948. Jeruzalem is sinds 1967 weer in Joodse handen 
en zal vanaf dat moment ondeelbaar blijven! In Lucas 21:24 lezen wij dat Jezus heeft voorzegt:  
‘Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.’  
(Jezus spreekt hier over de val van Jeruzalem, die in 70 na Christus heeft plaatsgevonden.) 
 
Hieruit zijn de onderstaande conclusies te verbinden: 

• De tijden van de heidenen zijn vervuld. (Daniël 2) 
- De heidense heerschappij strekt zich door verschillende rijken heen uit naar de eindtijd 

("voeten van ijzer en leem") en zal uitlopen op de regering van het beest (Openb. 13). 
- De Here Jezus verklaarde in Lucas 21:24, dat Jeruzalem door de heidenen vertrapt zou worden, 

"totdat de tijden der heidenen vervuld zijn". De laatste 'vertreding' der heilige stad zal 
plaatsvinden gedurende 42 maanden, d.i. 3½ jaar, in de laatste jaarweek van Daniël 9 in de 
eindtijd (zie Openb.11:2). Dit is ‘De Grote Verdrukking’ die 7 jaar zal duren. ( 2x3,5 jaar.) 
Na de tijden der heidenen komt de 'tijd van Israël' (vgl. Dan. 7:23-27). 

• Wij leven in de tijd waarin genoemde profetieën zijn vervuld. 
- Van “God los” zijn de profetieën geen ankerpunten van ons geloof in Christus. 
- Driekwart van de Nederlanders en een substantieel deel van de christenen leest niet of 

nauwelijks in de Bijbel. Hoe is ons geloof dan verankerd? 

• De toekomst zal onmiskenbaar gaan om Jeruzalem (en Israël) 
- Zichtbaar drinken de volkeren uit de bedwelmende beker van Jeruzalem, niet meer in staat tot 

verstandig handelen. Ziende zijn ze verblind, niet wetende waarom ze haten en horende doof 
voor welke nuance dan ook is de omschrijving ‘bedwelmend’ wonderlijk goed geprofeteerd. 
Helaas behoort ook een groot deel van Nederland (van God los) tot één van die volkeren! 
Ondanks dat Gods’ Heilige Geest ons zo duidelijk de tekenen van de tijd laat zien is slechts 12% 
van de christenen de Bijbel intensiever gaan lezen. In de context van dit artikel is het goed om 
opnieuw te benadrukken dat God Israël op een wel heel bijzondere manier centraal stelt:  
de 77ste verjaardag van Israël viel op 14 mei 2025 exact tussen de christelijke feestdagen;               
24 dagen na Pasen en 24 dagen voor Pinksteren. (24+14mei+24=50). Het getal 24 is in de bijbel 
de weergave van de Kerk. Israël is Gods’ oogappel! 
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Citaat ICEJ 15/05/2024:  
De profetische passages over deze eindtijdstrijd over een Jeruzalem dat in Joodse handen is hersteld, 
zijn talrijk, waaronder Psalm 2; Jesaja 4 en 34; Joël 3:1-3; Micha 4; Zefanja 3:8; en Zacharia 12:1-9 en 
14:1-4. Maar de Bijbel is er ook duidelijk over dat God de volken daadwerkelijk naar Jeruzalem wil 
trekken voor het oordeel over hun geobsedeerde mishandeling van Israël, en dit verleidelijke drankje 
wordt vaak beschreven als een “beker der bedwelming” die de Heer de natiën zal laten drinken. 
Psalm 75 spreekt bijvoorbeeld over een “bestemde tijd” waarop God de hele aarde zal oordelen (vers 
2). De psalmist voegt eraan toe: “Maar God is Rechter: Hij vernedert de een en verhoogt de ander. 
Want in de hand van de HEERE is een beker. Daarin schuimt de wijn, overvloedig gekruid. Hij schenkt 
eruit; zelfs zijn droesem moeten alle goddelozen van de aarde tot op de bodem opdrinken.” (Psalm 
75:8-9) 
 
Evenzo zegt de profeet Jesaja dat de inwoners van Jeruzalem ooit uit deze beker van Gods toorn 
dronken toen Hij de stad verwoestte en haar volk verstrooide (Jesaja 51:17-20), maar nu zal diezelfde 
beker overgaan in de hand van Israëls kwelgeesten. “Zo zegt uw Heere, de HEERE en uw God, Die voor 
Zijn volk een rechtszaak zal voeren: Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem 
van de beker van Mijn grimmigheid – u zult die voortaan niet meer drinken. Maar Ik zal hem geven in 
de hand van hen die u bedroeven, die tegen uw ziel zeiden: Werp je neer, dan lopen wij over je heen. 
En u legde uw rug neer als was u aarde, als was u de straat voor wie daaroverheen gaan.” (Jesaja 51:22-
23) 
 
Jeremia profeteerde ook dat er een goddelijk oordeel over alle natiën over Jeruzalem zou komen, en 
zelfs degenen die weigeren de beker te nemen en te drinken, zullen dit toch moeten doen: “Mocht het 
gebeuren dat zij weigeren de beker uit uw hand te nemen om te drinken, dan zult u tegen hen zeggen: 
Zo zegt de HEERE van de legermachten: Drinken zult u!” (Jeremia 25:15-31) 
 
 
 
 


