Reacties op het artikel ‘de 775 verjaardag van Israél’

oo Door Israél mag ik mijzelf feliciteren, dankzij Bethlehem en dankzij Golgotha!

oo Bijzonder, Israél centraal gesteld te midden van de Bruidsgemeente. Onze gebeden zijn hierdoor
niet alleen vragend, onze gebeden zijn door deze datum (en de betekenis daarin) des te meer
verwachtend geworden.

oo Dank je wel voor het delen van deze waardevolle gedachten. Het is een zegen om samen stil te
staan bij de rol van Israél en de betekenis van Gods plan in deze tijd. We vieren de 77ste verjaardag
van Israél, een bijzondere mijlpaal die ons herinnert aan Gods trouw en de unieke plaats die Israél
inneemt in Zijn heilsplan. Laten we dit moment aangrijpen om elkaar te bemoedigen in geloof en
waarheid, en samen te blijven zoeken naar Gods leiding in de wereld en dat onze woorden en daden
bijdragen aan recht en vrede. Laten we Israél zegenen, het recht doen en blijven ondersteunen in
gebed en gerechtigheid. Het is prachtig om deze geloofsverbondenheid te delen en een keten van
liefde en waarheid te vormen. Dat Gods wijsheid en zegen ons zal leiden terwijl we ons verdiepen in
Zijn woord en onze inzichten met elkaar delen.

oo Matt. 24:32; Marc 13:28

oo [sraél oh Israél, mijn broeder!
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