Een balkkie troost

Tekort

Er staat iemand voor de kassa die geld tekort komt om de boodschappen af te rekenen.
Een herkenbare situatie toch?

Jij bent degene die toeschietelijk het tekort aanvult.

Wat leert ons deze situatie?

Wie is de hoofdpersoon in dit beeld?

Als wij de situatie visualiseren zien wij een kassiére achter de toonbank waarop een pakje boter en
een half brood volkoren, wij zien degene die voor de boodschappen geld tekort komt en direct
daarachter de wachtende in de rij die de benodigde 50 eurocent wil aanbieden.

De kassiére is onverbiddelijk want haar manager verplicht haar het kastekort uit ‘eigen zak’ aan te
vullen. Daarbij heeft zij de ervaring dat dergelijke situaties vaker zullen voorkomen.

Het tekort te zuiveren door of het brood of het pakje boter terug te nemen is een dilemma, immers
beiden zijn nodig! De eerstvolgende in de rij overziet de situatie en vult het tekort aan zodat de
situatie is opgelost en iedereen ‘verder kan....

De ‘vierde persoon’ is misschien wel het spraakmakende engeltje op de schouder en was de
hoofdpersoon die leidend was in het geschetste beeld.

De kassiere was getroost in de gedachte te ontkomen aan de ‘dodelijke blikken’ van de overige
wachtenden in de rij; van haar werd empathie verwacht terwijl zij dat niet kon geven.

Degene die geld tekort kwam werd getroost door de empathie van de gever.

De gever werd getroost door de goede daad die de leegte van het schuldgevoel enigszins had
goedgemaakt.

Wanneer is er sprake van een troostvolle situatie of is juist de situatie troostvol?

In het voorbeeld is de gever misschien wel het meest getroost en werd een stukje eenzaamheid of
het willen geven van een beetje liefde letterlijk het toonbeeld van de 50 eurocent op de toonbank.
De kassiere was eerder opgelucht dan getroost en degene die de boodschappen mee naar huis kon
nemen bedankte vluchtig omdat het gevoel van schaamte en/of verlegenheid eigenlijk niet gezien
mocht worden.

Dat brengt ons bij de volgende vraag; is het willen troosten een vorm van hulp of wordt jezelf
geholpen door het aanbieden van troost? Om die vraag te beantwoorden komt het spraakmakende
engeltje weer om de hoek kijken. Dat ‘engeltje’ spreekt je geweten aan. Wat beweegt mij om troost
te geven en hoe zal dat ontvangen worden? Als de troostende zich afhankelijk opstelt van de Trooster
zal (nu of later) de situatie inzichtelijk worden. Is mijn aanwezigheid genoeg of moet ik ‘wat’
meebrengen? Alleen de Trooster geeft troost dat zal leiden tot bemoediging, wij worden daartoe als
troostende opgeroepen!

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de
God van alle vertroosting. (2 Korintiérs 1:3)

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in
eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem

niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. (Johannes 14:16,17)

Ik, Ik ben het Die u troost. (Jesaja 51:12)



Een bakkie troost

Lazarus getroost

Lazarus in de schoot van Abraham" verwijst naar de gelijkenis in het Nieuwe Testament (Lucas 16)
over de rijke man en de arme Lazarus, die na de dood een plaats van eeuwige troost in de hemel
naast de stamvader Abraham innam, in tegenstelling tot de rijke man die in de hel kwam.

De uitdrukking "schoot van Abraham" staat symbool voor gelukzaligheid, geborgenheid en de
hoogste eerplaats in het hiernamaals.

De betekenis van de gelijkenis:

Vergelding van leven: De rijke man, die tijdens zijn leven volop van zijn rijkdom genoot, werd in het
hiernamaals gekweld. Lazarus, die zijn leven lang tegenspoed kende, vond troost en rust.

Een onoverbrugbare kloof: Er ligt een grote kloof tussen de plek van de rijke man en de schoot van
Abraham, waardoor niemand van de ene naar de andere kant kan oversteken.

De waarschuwing aan de levenden: Zelfs het zien van Lazarus in de schoot van Abraham overtuigt de
rijke man niet. Hij smeekt Abraham om zijn broers te waarschuwen, maar Abraham antwoordt dat als
ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, ze zich ook niet zullen laten overtuigen door iemand die
uit de dood is opgestaan.

Oproep

Wij worden symbolisch opgeroepen om ook 50 eurocent aan te vullen als toonbeeld van liefde,

het vult andermans leven en daarmee het doel van mijn bestaan.

Het feit dat God ons eerst heeft liefgehad, maakt ons verplicht om elkaar lief te hebben. De liefde die
we uitdelen, is een antwoord op de liefde die we van God hebben ontvangen.

Met die liefde kunnen wij verder....

Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden.
Judas 1:2




