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Wij schrijven maandag 13 oktober 2025.

Israél viert Soekot (Sukkot); het is vandaag de laatste dag van het 7-daagse Loofhuttenfeest.
Wonderwel valt dat samen met de vrijlating van de laatste van de door Hamas gevangen genomen
Israélieten. Er wordt gesproken over 20 gijzelaars en het stoffelijk overschot van gevangenen die door
marteling en/of uithongering zijn bezweken. De vrijlating moet een nieuw tijdperk inluiden van vrede
en veiligheid. Daarvoor laat Israél zelf 2000 gevangen vrij waaronder moordenaars die op 7 oktober
2023 hebben bijgedragen aan de brute moord op 1200 Israélieten. Hierin zijn de 250 in gijzeling
gedeporteerden niet meegeteld. Deze aanval vond plaats op de joodse feestdag Simchat Thora, 50 jaar
en één dag na het uitbreken van de Jom Kipoer-oorlog op 6 oktober 1973, waarbij Israél werd
aangevallen door Syrié en Egypte.

Vandaag, op de 7° dag van het Loofhuttenfeest werden
de eerste 7 gijzelaars aan Israél overgedragen precies
op het moment dat president Trump was geland op
het vliegveld Ben Gurion van Tel Aviv.

Verslaggevers spraken over een ‘Turning Point’
doelend op wat de dood van Charlie Kirk (10-9-2025)
heef teweeg gebracht. (Charlie Kirk en Donald Trump
waren goede bekenden van elkaar die beiden de vrede
op een bijzondere manier bepleitten.)

Het ‘bijzondere karakter’ van deze dag werd een dag later door de Stichting Christenen voor Israél
bevestigd. Zij benadrukten ook dat Simchat Thora op 7 oktober 2023 viel en nu 2 jaar later na de 13%
oktober 2025 gevierd zou worden.

Het doorgronden van gebeurtenissen is een stukje openbaring van Gods Heilsplan dat als een soort
‘geheimenis’ aan christenen gegeven wordt. Dat doet ons denken aan Mattheds 28:20:

“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Getallen in de bijbel zijn met name belangrijk in Daniél, Ezechiél en Openbaring. Getallen worden nooit
op een mystieke manier gebruikt; getallen zijn letterlijk, retorisch en symbolisch. Dus als vele christenen
het gegeven wordt tijdens gebeurtenissen na te denken over bepaalde getallen en het wordt daarbij
getoetst aan de waarheid (de bijbel), dan mogen wij inderdaad een uitroepteken plaatsen bij
genoemde data.

Simchat Thora (Vreugde der Wet) is een joods feest dat het einde en het begin van de jaarlijkse cyclus
van Tora-lezingen viert. Op deze dag wordt de laatste passage uit de Tora gelezen en direct daarna
wordt het eerste deel van Genesis voorgelezen, wat symbool staat voor het vernieuwen van de cyclus
van leren en het vieren van de Thora als leidraad.

In het licht van Simchat Thora denken wij aan wat God in Zijn Woord zegt:

Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg. (Ps. 119: 165)

Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht,
totdat alles gebeurd zal zijn. (Matthedls 5:18)

Simchat Thora wordt gevierd als *een ‘dubbele start’: Het wordt gevierd door de laatste verzen van
Deuteronomium voor te lezen, gevolgd door de eerste verzen van Genesis, wat een nieuwe cyclus van
lezen inluidt.

Dat er exact 2 jaar zit tussen 7 oktober 2023 en 13 oktober 2025 en dat de datum 2x valt op de laatste
dag van het Loofhuttenfeest en daarmee op Simchat Thora zegt iets over het getal 2:

“want dat heeft iets tegenstrijdigs in zich: aan de ene kant is het 'het belangrijkste'. Het gaat erom dat
iets zeker zal gebeuren.” (De tegenstrijdigheid laat genoemde data zien die a.h.w. *een dubbele start
vertegenwoordigen.)
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Dat op de 7¢ dag van het Loofhuttenfeest eerst 7 (van de 20) gijzelaars zijn vrijgelaten is Gods antwoord
op de tegenstrijdigheid in deze periode van 2 jaar. Het getal 7 symboliseert voltooiing.

Het is Gods voorzienigheid mede als antwoord op vele gebeden: ‘en wij weten dat voor wie God
liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles (= goed & kwaad) bijdraagt aan het
goede’ (Romeinen 8:28).

Evenzo is het bijzonder dat er 20 overlevenden zijn.
Het getal 20 staat symbool voor het sterke
verwachtingspatroon dat het volk Israél heeft.
Denk hierbij aan het concert Bring Them Home
Now dat in Caesarea op zeer indringende wijze is
gegeven! Waarom dan 20?

16 jaar eerder op dinsdag 24 maart 2009
Zie ook Bring them home now — statement op:
https://www.followtheswallow.com/actualiteit

Het volk van Israél is Gods oogappel, daarvoor staat de Drie-Enige God (=3) in al Zijn heiligheid (=7).
Het getal 20 duidt het tekort van 21 en is dus een getal van verwachting.

Deze 20 overledenen (21 minus 1) staat voor nog een bijzonder gegeven.

Deze ene (gemiste) persoon wordt a.h.w. beschreven in de Talmoed (Sanhedrin 37a):

“wie één mensenleven redt, redt de hele wereld.”

In de context van de Holocaust is hierop een adaptatie ontstaan:

“Wie één Jood redt, redt de hele wereld.”

Wie de diepere lagen in de symboliek wil doorgronden denkt hier aan Jezus Christus! (Joh. 4:42)

Hoe mooi is het getal 20 als symbool naar voor verwachting, naar die Ene. (Deut. 6:4)

Hieraan (Deut. 6:10) is het Bring Them Home verbonden en daarmee (in onze tijd) een dieper verlangen
naar het thuiskomen van Gods Bruidsgemeente!

Nu de vrede zo wordt gepropageerd denken wij aan 3000 jaar geleden. De tijd van de Richteren van
Israél liep ten einde. Richteren 4 vers 3 spreekt over de bevrijding van 20 jaar onderdrukking door Jabin
en in Richteren 15 vers 20 en 16 vers 31 wordt gesproken over 20 jaar bevrijding o.l.v. Simson.

Het waren de Filistijnen van toen en in dezelfde landstreek zijn het de Gazanen (Hamas) van nu.

Terugkomend op de schijnbare disbalans van 20 gijzelaars en de 2000 die hiervoor al genoemd zijn lijkt
één jood vertegenwoordigd te zijn voor 100 ‘anderen.” Wie goed de journaals heeft bekeken of deze
heeft beluisterd, hoorde de Israélieten verschillende keren ‘Elkana’ roepen, dit betekend ‘wie door God
is geschapen. Dat is herleid uit het ‘verkrijgen’ of ‘voortbrengen’ en wel in de volledigheid. (=100)
God werkt naar de volledigheid in Zijn plan.

Ook merkwaardig is dat op de laatste dag van het Loofhuttenfeest, dus het feest waarin de joden
gedenken dat zij vanuit Egypte naar het Beloofde Land zijn gevlucht, nu de wereldleiders een
omgekeerde beweging maken. Egypte wordt het land van ‘schone beloftes’ waarin de door mensen
bedachte vrede wordt opgedrongen. Een vrede die een schijnvrede blijkt te zijn.

Leven wij nu echt in een periode waar 1 Thessalonicenzen 5:3 en Daniél 9:27 werkelijkheid worden?
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