De nauwe poort van gehoorzaamheid

N.a.v. de preek over de nauwe poort (ds. Rijke / Lucas 13) worden wij bemoedigd om op weg naar Gods’
Eeuwigheid een ‘behouden strijd’ te voeren. John Bunyan verbeeldde dat in zijn ‘Christenreis’ door
a.h.w. een wegwijzer te tonen; de keuze van een aanlokkelijke brede weg (de wereld) of die van een
nauwe weg. De nauwe weg brengt ons bij de hemelpoort en geeft de indruk een weg te zijn die moeilijk
begaanbaar is. De nauwe hemelpoort is zo klein dat al je ‘bagage’ achter gelaten moet worden om er
toch maar door heen te kunnen. (Een doodshemd heeft geen zakken.)

Misschien heb ik op de lagere school wel een heel wijze leraar gehad want hij legde de focus niet op
de wegwijzer maar hij schetste een prachtig beeld van wat er NA de hemelpoort ons te wachten staat.
(En dat beeld ben ik nooit vergeten want deze leraar kon zé mooi vertellen!)

Misschien ligt dat wel in de lijn met wat al voor Lucas 13 is beschreven. Het Koninkrijk van God is als
een mosterdzaadje en groeit uit tot een prachtige boom waarin de ‘vogels van de hemel’ een
schuilplaats vinden en zich daar (in Gods’ vrede) tot wederzijds geluk genesteld hebben.

Wie op Jezus ziet, ziet geen nauwe poort. De doorgang tot Jezus is de enge poort van gehoorzaamheid.
Dat is positieve gehoorzaamheid want gehoorzaamheid is de meest pure vorm van aanbidding.
Dat brengt mij bij de kribbe van mijn hart waar Jezus mij toegang geeft tot het ‘Levende Water’ om
mijn dorst voor eeuwig te lessen. (Daarom lag Jezus in Bethlehem ‘gestald’ als het levende water,
gestald voor de herders in een drinkbak aan de kribbe (= ommuring) aan de buitenzijde van de
geboortegrot.)

Hoevelen betreden de poort van gehoorzaamheid? Zoveel mensen die de bijbel lezen en naar de kerk
gaan maar Gods’ stem niet herkennen. Schapen komen in de juiste kribbe wanneer zij opmerkzaam op
het stemgeluid van hun herder... hem ook werkelijk volgen.

Gehoorzaamheid is Israél uit liefde geleerd door ‘het dal van de doortrekkenden’ te belopen, op naar
het ‘Beloofde Land.” Deze liefde gaat zo diep dat Hooglied in de meest pure vorm van liefde spreekt.
Het eindigt in vers 8 wanneer de Liefde wordt bewaard en de kribbe van mijn hart verandert:

Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens.

Toen was ik in Zijn ogen als iemand die vrede vindt.
Salomo had een wijngaard te Badl-Hamon.

Hij gaf deze wijngaard aan de bewakers.

Voor zijn vruchten bracht ieder duizend zilverstukken.
Mijn wijngaard — die van Mij- ligt voor Mijn aangezicht.
De duizend zilverstukken zijn voor u, Salomo,

En tweehonderd voor de bewakers van zijn vrucht.

Degenen die de wijngaard van het geloof bewaken krijgen 1/5-deel van de duizend. Dat betekend dat
zij het loon van de genade (= 5) als overwinnaars in ontvangst mogen nemen. De ‘duizend’ behoren de
koning toe zoals bij elke troonswisseling (bijvoorbeeld van David op Salomo) 3 x 1000 dieren werden
geslacht, schitterende beeldspraak waar het Lam Gods ons brengt bij onze Koning, de Leeuw van Juda!

De wijngaard is de poort van de doortrekkenden (Badl-Hamon) en deze vallei ligt op de plaats waar het
volk ‘kamp maakte’ (daar waar Salomo zijn wijngaarden had) alvorens via Jericho het Beloofde Land in
te trekken. Diezelfde reis wordt straks weer gemaakt, dan keert Israél vanuit Petra (Jordanié) terug om
het ‘Beloofde Land’ opnieuw in te nemen. Israél zal na de Grote Verdrukking (door God in Petra ‘apart
gezet’) terugkeren en in 12 stammen van 12.000 (144.000) samen met Gods’ bruidsgemeente als
koningen en priesters regeren vanuit het Hemels Jeruzalem.
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Bij deze troonwisseling (satan verdwijnt voor 1000 jaar) wordt er gesproken, niet over de 3 x duizend-,
maar over de 12 x duizend. Dat is de 12 stammen van Israél in de volledigheid (=12) x 1000.

De duizend uit Hooglied (de wijngaard) behoren God toe in Goddelijke Drie-Eenheid. Daarom waren
David en Salomo als koningen aangesteld over het volk van God en werden er 3 x 1000 dieren geslacht.
Na de troonswisseling (Jeruzalem wordt een Hemels Jeruzalem) zal Israél met de Drie-Enige God als
koningen en priesters regeren. Zij zijn dan als Jezus (...1).

Onbegrijpelijk Volledig... vol in God!!!

Daarom Israél (12 stammen) x 12 (volledig met, in en door God) x 1000 (de wijngaard).
(Hooglied 8:10-12 en Openbaring 21:12)

Omdat wij als bruidsgemeente met Israél geént zijn op de wortel van Isai heeft God ons hetzelfde
Toekomstbeeld gegeven. Meer dan dat... wij mogen voor Israél uit samen met de Messiasbelijdende
joden al voor de Grote Verdrukking uit bij God zijn, want wij zijn als bruidsgemeente niet bestemd tot
Zijn toorn. (God laat Zijn grote liefde niet in de Grote Verdrukking achter.)

Wat een heerlijk Evangelie, Jezus komt spoedig!

De weg door de poort van gehoorzaamheid maakt dat wij geen enge poort zullen tegenkomen want in
een ondeelbaar ogenblik zullen wij door de opname bij Jezus zijn.

HALLELUJA



