
 

In deze rubriek ‘Bijbels Groen’ wordt elke week een stukje groen toegevoegd. Dat kan een bloem zijn 
of een plant met een geneeskrachtige werking. Ook een gewas die door een boer werd geteeld vult de 
lijst aan samen met vele eetbare planten. Ook vele bomen of heesters komen in deze lijst voor. 
Het is misschien wel inspirerend om alvast de Trilpopulier te noemen; een Hollandse boom die in 
Jeruzalem bij het Holocaustmuseum is aangeplant. Het artikel ‘De bruiloft te Kana’ (in de rubriek 
‘Vernieuwend’) beschrijft deze boom op de 5e bladzijde in een wel heel bijzondere betekenis! 
 
Het ‘Bijbelse Groen’ wordt in verband gebracht met de Bijbelse handelingen als het verzorgen (zagen 
en snoeien), maar ook het laten rijpen en vervolgens het opslaan. De betekenis van het kaf van het 
koren, de ranken en de vruchten c.q. het vruchtdragen wordt bij het desbetreffende groen uitgelegd. 
In de rubriek ‘Vernieuwend’ is in het artikel ‘Kribbe van mijn hart’ de gebruikswaarde van het hout van 
verschillende bomen al beschreven. Het verklaard dat Jezus niet in een stal geboren kan zijn, mede op 
grond van de gewoontes van die tijd. Het is een voorbeeld hoe wij onszelf denkbeeldig kunnen 
verplaatsen in de tijd van de bijbel als wij de gewoontes van die tijd maar kennen. Gewoontes die mede 
verklaard worden als wij zien hoe bepaalde producten worden verwerkt.  

 
Links is de Heilige Eik afgebeeld. Het is een foto van de 
Taboreik die genomen is op maandag 23 maart 2009. 
Tijdens een Israëlreis kwamen wij bij Dan, bij het heiligdom 
van koning Jerobeam. Op de achtergrond de resten van het 
altaar. (Het gouden kalf moeten wij er maar bij denken!) 
De geschiedenis wordt genoemd in 1 Koningen 12:25-30. 
De Taboreik vinden wij dus in de Vallei van Dan, maar deze 
eikenbossen komen ook voor in Beneden-Galilea, in Sjaron 
en de Choela-vlakte. Het hout werd gebruikt voor het 
leerlooien. Maar bepaalde bomen, zoals deze Taboreik 
werden ook gebruikt voor het houden van erediensten.  
Zie bijvoorbeeld 2 Koningen 16:4 en daarna 17:10.  
Gideon werd tot richter geroepen in Richteren 6. Een engel 
des Heren zette zich neer onder de terebint van Ofra.  
De terebint, een boom die lijkt op een (Tabor)eik is een 
Terpetijnboom. De bijzondere waarde van de boom wil het 
heilige moment duiden waar Gideon tot Richter werd 
geroepen. 
 

 
Een levendige verbeelding draagt bij tot een levend geloof. Degenen met een ‘visueel geheugen’ zullen 
zich eerder de betekenis herinneren bij het zien van een bepaald object of een foto van bijvoorbeeld 
een boom of een plant. Dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom Jezus onderwijs gaf in de voorstelling 
van een bepaalde gelijkenis. Jezus gebruikt ook andere momenten die onvergetelijk worden als wij een 
vijgenboom zien. Een voorbeeld die ons aan Zacheüs de tollenaar doet denken, maar ook aan het beeld 
van hoe God Israël wil zegenen. 
Deze rubriek ‘Bijbels Groen’ wil op dezelfde manier het geheugen prikkelen, ons nieuwsgierig maken 
naar de diepere betekenis van het groen in de bijbel. 
 
 
 
 
 


