
 

          Schepping en herschepping 
De toekomst heeft tijd nodig 
Hoe anders zal toekomst geschiedenis worden? 
          Wanneer de tijd tijdeloos is geworden… 
Zal de toekomst geen geschiedenis kennen 
En de geschiedenis geen toekomst! 
 

           Zondag 10 
           De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders 
alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en 
droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en 
armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. 
Als vervolg daarop staat ook genoteerd wat het nut is van het feit dat de christenen weten dat de God 
waar zij in geloven, de hele aarde gemaakt heeft en met Zijn voorzienigheid onderhoudt: 
 
Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog 
toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen 
schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn 
wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen. 
 

           Voorbestemd? 
Het verleden schept de toekomst door het heden want 
Herinnering is immers tijd 
Herinnering schept gisteren, vandaag en morgen 
Herinnering van gisteren bepaalt vandaag en vormt daarom morgen 
Herinnering is tijd en door tijd hopen wij resultaat te bereiken. 
(Krishnamurti) 

 
Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten.  
Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?  
Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, 
uw muren zijn steeds vóór Mij. (Jesaja 49:14-16) 
 
Wij zijn schepselen van God, kostbaar geweven in moeders schoot. 
“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik 
zal je een hoopvolle toekomst geven.” (Jeremia 29:11) 
Nu nog leven wij in genadetijd om onszelf Gods’ beloften indachtig te maken.  
Ja, dan worden ‘het mij’ en ‘het mijne’ zeer belangrijk zolang ons gedachtengoed gecultiveerd mag 
worden in Gods’ Geest gegeven herinneringen. (…?) 
Dat maakt, wanneer de tijd tijdeloos is geworden, dat wij zullen zijn waar Jezus is! (Psalm 84.) 
Dan ligt de voorbestemming in het feit dat ik zeker mag weten dat ik als een zwaluw mag terugkeren, 
daar waar ik geboren ben. Daar waar ik eens door God ben bedacht… hoe wonderlijk! 
 
 
 


