
 

In een wereld waarin een Christen steeds meer van de 
maatschappelijk norm vervreemd, is het moeilijk jezelf 
staande te houden. 
Zelfs in je eigen kerk vraag je jezelf weleens af: 
“ben ik nu zo anders?” 
 
De overheid neemt steeds meer de controle over. 
Digitale systemen zeggen wie je bent, wat je doet, wat 
je uitgavenpatroon is, of je wel netjes je belasting 
betaald, wat je banksaldo is, wat je gezondheids-
problemen zijn, waar je interesses liggen, enz. 
 
Straks kunnen we niet meer contant betalen, neemt een 
onderwijssysteem de seksuele opvoeding van je kind 
over, bewaken undercover functionarissen wat er nu 
precies gedoceerd wordt, ook op zondagsscholen.  
We mogen onszelf niet meer op een eigen christelijke 
identiteit uiten, want de maatschappij bepaald de norm. 
Tegen deze norm in gaan, tegen het algemeen belang, 
wordt bestraft. Dit is al de actualiteit! 
 
 

Christenen staan steeds meer op een eiland, nu weten we hoe de joden zich altijd hebben gevoeld. 
Wie nu als christen voor Israël wil opkomen ondervind de gevolgen. Als ik een Joodse vlag bij de 
voordeur uithang, dan ligt dezelfde dag mijn voorruit aan diggelen.  
Wij leven in een tijd waarin satan weet dat dàtgene wat hem nog kan weerhouden (de bruidsgemeente) 
heel spoedig wordt weggenomen. (2Thess. 2:6-7) Daarom gaat satan tekeer als een briesende leeuw 
zoekende wie hij in zijn haat mee kan nemen. Daarom veranderd onze samenleving zo snel! 
 
In mijn portemonnee heb ik het enige echte ID-kaartje gestoken, een ID dat er toe doet! 
 
 2 Korintiërs 5:17: 
"Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, alles is 
nieuw geworden." Dit vers benadrukt de radicale verandering die plaatsvindt wanneer iemand zich met 
Christus verenigt; een nieuwe identiteit wordt aangenomen, waarbij de oude, zondige natuur verdwijnt 
en een nieuw leven in Christus begint. De gelovige ontvangt kracht en middelen om een (nieuw) leven 
te leiden dat in overeenstemming is met Gods wil. 
 
En nu wij Zijn kinderen zijn, zijn we ook Zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Romeinen 8:17 
 
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden nog 
toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God. Romeinen 8:38-39 
 
Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8:36 
 

Behouden Thuiskomst! 

 


