Israéls’ 77°*¢ verjaardag

Israéls verjaardag (in deze tijd gerekend na 14 mei 1948) valt op een wel heel bijzonder tijdstip.
Eerder al is onderstaand artikel gedeeld. Aanleiding was de aanval van Hamas. Ook de christelijke
feestdagen leggen in 2025 de focus op een wel heel bijzondere manier op Israéls verjaardag.

De bijbel als het “Levend Geworden Woord” gevat in twee zevens.
Symbolisch gezien staat één zeven voor de Heiligheid van het Oude
Testament en één zeven voor de Heiligheid van het Nieuwe
Testament. Het kader 77 zien wij in 2025 terugkomen in de 77ste
verjaardag van Israél, meer specifiek op de datum 14-05 (2025).

De datum 07-10 (2023) die ons allen (met Israél) nog vers in het
geheugen ligt, wordt exact 1 jaar en 7 maanden later in betekenis
veranderd. God keert alles ten goede.

De enkelvoudige 7 is verdubbeld en wordt 2 x 7 = 14. Een verwijzing
naar de bijbel zoals hier is afgebeeld. De bijbel als het “Levend
makende Woord” die alle profetieén doet uitkomen.

Eén jaar na dato blijkt dat 7/10 het 9/11 van Israél is geworden met het verschil dat Israél niet één keer
is aangevallen, maar twee keer. Eén keer door Hamas en daarna doorlopend en wereldwijd door
misleidende opinie..., psychologische oorlogsvoering door de werkelijkheid te verdraaien.

Dat uit zich o.a. in een verkeerde interpretatie (VN of UN) hoe Israél zichzelf moet verdedigen, in de
beschuldiging van ‘genocide’ op de inwoners van Gaza en in hoe het antisemitisme onderhuids voort-
woekert in haat en agressie. Deze 2 aanvallen op Israél geven daarom genoeg reden om te spreken
over 7/10 medio 2023/24 waarbij wij exact 7 maanden na 7/10(2024) de datum 14/5(2025) als een
wel heel bijzondere datum mogen zien.

De 10e maand staat in de Joodse kalender voor de 8ste maand (Marchesjwan) en is een verwijzing
naar de Babylonische gevangenschap. Nu staat deze maand in het teken van de “nieuwemaansdag.”
Wat Hamas daardoor op de 7e dag van de 10e maand beoogde (de vernietiging van Israél) is door
Gods bescherming verijdeld. Juist op de 77ste verjaardag van Israél wordt op de 14e van de 5e maand
Gods genade, barmhartigheid en gunst getoond. De genade van God wordt beschreven als een
onverdiende gunst die voortkomt uit Gods liefde. Het Nieuwe Testament wordt gezien als het
volmaakte verhaal van Gods genade. In de bijbel staat het getal 5 symbool voor de ‘vernietiging van
grote vijanden’ en daaraan gelieerd ‘het wonder,’ de genade van God.

Israél wordt centraal gesteld in de wereld. Ook de Davidsster laat dat zien. De 6 hoeken symboliseren
dat tot in alle uiteinden van deze aarde (6 werelddelen) Israél het middelpunt is; Gods’ oogappel!

God is het Middelpunt van Israél! (1+8+1=10) Het getal 8 staat in het midden, dus centraal en
verwijzend naar de wedergeboorte, naar de voltooiing: een nieuw begin. De mens is geschapen op de
6e dag waar God (10 als de Alpha en de Omega) door Zijn Geest wil wonen, in het hart als middelpunt
van de mens. Het getal 181 is een hexagram getal, als we kijken naar de Resoluties van de Verenigde
Naties zien we dat al deze resoluties een nummer hebben. Resolutie 181, behandelt door VN in 1947,
maakte de oprichting van een Joodse mogelijk; nu vieren wij op 14 mei Israéls 77 verjaardag!

Ondubbelzinnig wordt Israéls’ positie centraal gesteld. (Lucas 21:29-38.) Rondom de christelijke
feestdagen is dat niet anders. De 77ste verjaardag van Israél valt op 14 mei 2025 exact tussen de
christelijke feestdagen; 24 dagen na Pasen en 24 dagen voor Pinksteren. (24+14mei+24=50).
Onwillekeurig doet het getal 50 ons ook denken aan het door het Vaticaan ingestelde jubeljaar; de
roomse kerk heeft 2025 als ‘heilig jaar’ ingesteld. Doch de ‘Voorzienigheid van Christus’ legt de focus
op Gods’ Bruidsgemeente, God alleen is het Hoofd van de Kerk!

(Kolossenzen 1:18; Exodus 18:13-27; 1 Timotheds 3:1-16; Titus 1:5-9)

De verjaardag van Israél valt op een wel heel bijzonder tijdstip en is misschien wel een verwijzing naar
Gods eerstgeborene waardoor het erfrecht (voor Israél) duidelijk mag worden.



Israéls’ 77°*¢ verjaardag

Het volk van Israél wordt soms de eerstgeborene van God genoemd. Hiermee wordt de bijzondere
status van het volk aangeduid. De HERE sprak tot Mozes: Heilig Mij alle eerstgeborenen, die onder de
Israélieten het eerst uit een moederschoot voortkomen, zowel van mens als van dier; zij zijn mijn
eigendom. (Exodus 13:1-22)

Ook Jezus wordt in het Nieuwe Testament meerdere malen de eerstgeborene genoemd. Hij is de
eerstgeborene van al zijn broeders en zusters (Romeinen 8:29) en van de schepping. (Kolossenzen 1:15)

Wij worden uit Israél gezegend, want het ‘Heil is uit de Joden.” Wat een bevestiging is het dan dat Israéls
geboortedag anno 2025 precies ‘ingebed ligt tussen de heilige kaders van de christelijke feestdagen.
De focus ligt door Gods’ voorzienigheid niet alleen op 14 mei 2025, immers het ligt ingebed tussen het
getal 24: van Pasen naar 14 mei 2025 is 24 dagen en van 14 mei naar Pinksteren is 24 dagen.

Dat is het getal van Gods verkiezing. De 24 ouderlingen (Openb. 4 : 4) zijn een symbolische weergave
van de kerk van het Oude Testament (12 stammen van Israél) en van de kerk van het Nieuwe Testament
(12 apostelen) Het getal 12 is ook het getal van Gods verkiezing. Jezus koos zich 12 discipelen.

In de actualiteit en in de situatie van het huidige Israél gedenken wij Psalm 2

Kust de Zoon & Zegen Israél
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