Bestaat Palestina?

Waar komt de naam Palestina vandaan?

In 500 voor Chr. beschrijft Herodotus in de Griekse literatuur een kuststrook (het huidige Gaza) die
bewoond werd door Filistijnen. De oorspronkelijke Filistijnen waren al uitgestorven want dit is te
herleiden uit de volgende twee teksten:

Jeremia 47:4 (NBV): “Want de dag is aangebroken om alle Filistijnen uit te roeien, om Tyrus en om
Sidon te beroven van hun laatste bondgenoot. De Heer vernietigt alle Filistijnen, het volk dat ooit van
Kreta (Kaftor) kwam. De inwoners van Gaza rouwen al, ze hebben zich al kaal geschoren. Askelon, hun
laatste bolwerk op de vlakte, is al neergehaald.”

Ezechiél 25:15-17 (HSV): Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de Filistijnen in wraakzucht handelden en met
hartgrondig leedvermaak wraak namen door verderf te zaaien, gedreven door een eeuwige
vijandschap, “daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga Mijn hand uitstrekken tegen de Filistijnen en
zal de Kretenzers uitroeien, en wie overblijft aan de zeekust ombrengen.” |k zal geduchte wraak op hen
oefenen, met grimmige straffen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik Mijn wraak op
hen leg.”

Deze teksten zijn niet alleen historisch, maar ook profetisch want God zegt: “gedreven door een eeuwig
vijandschap.” De inwoners van Gaza die zich nu ten onrechte ‘Palestijnen’ worden genoemd, zijn
nakomelingen van vluchtelingen waarvan een gedeelte de aloude haat tegen Israél heeft mee-
genomen. Vluchtelingen en deels bedoeienen (Arabieren) die hebben geprofiteerd van het herstellend
vermogen van het volk Israél, dus van het succes om van in een troosteloos en verwoest gebied enige
mate van welvaart te creéren.

Wie waren dan de oorspronkelijke Filistijnen? Prof. Dr. M.J. Paul beschrijft de Filistijnen als vanouds uit
de zeevolken, en we lezen over hen tot de tijd van David en daarna nog bij enige profeten. Ook dat volk
is op den duur versmolten met andere volken. Kortom: het is niet meer mogelijk deze volken in onze
tijd aan te wijzen. In de tijd van Nehemia, kort na de Babylonische ballingschap, waren de vijanden o.a.
de Arabieren (Gesem) en de Ammonieten (Tobia).

Drs. Jan van Barneveld beschrijft de afkomst van de Palestijnen als volgt: Arabieren in Israél en in de
Palestijnse gebieden zijn geen afstammelingen van de oude Filistijnen of van één van de volken van het
oude Kanaan. De meeste zijn afstammelingen van Arabieren die in de eerste helft van de vorige eeuw
uit omliggende Arabische landen naar het vroegere Palestina trokken. Aangetrokken door de
betrekkelijke welvaart, die de Joodse immigratie bracht, probeerden zij binnen Israél aan de kost te
komen. Arabieren, dus ook de huidige Palestijnen, zijn via Ismaél en Ezau nakomelingen van Noach’s
zoon Sem. Semieten dus. De oude Filistijnen zijn via Mizraim (=Egypte), nakomelingen van Cham, de
broer van Sem (Gen. 10:14). Via Kaftor (Kreta) zijn zij al voor Abraham in Kanadn terecht gekomen. Dit
volk is lang geleden uitgestorven.

De oude Filistijnen waren dus een zeevolk afkomstig van de Griekse eilanden (Kreta / kretenzen) van
Anatolia. Zij werden ‘peleset’ of ‘pulasati’ genoemd. Dit woord komt in de Joodse Bijbel (de Tenach)
250 keer voor. In het Hebreeuws betekend ‘peleshet’ Palestina dat ‘trekkend’ betekend. Dit is een
verwijzing naar de eigenschap van het zeevolk. Palestina komt daarentegen niet voor in de Bijbel!

Aanleiding tot verwarring

Keizer Hadrianus heeft na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem (70 na Chr.) de naam Palestina
toegewezen aan het oude 10-stammenrijk Israél en het 2-stammenrijk Judea. Vanwege de haat tegen
het volk van Israél wilde hij de naam ‘Israél’ niet meer horen.

De kruisvaarders hebben deze naam Palestina overgenomen om het Heilige Land te bevrijden van de
islamitische overheersing. (1095-1291)

Tijdens het Ottomaanse Rijk werd het huidige Zuid-Syrié ook Palestina genoemd. De actualiteit van nu
(16-7-2025) is dat Israél daar als beschermer optreedt van de eigen Druzenbevolking.



Bestaat Palestina?

Nu de staat Israél in 1948 haar aloude naam heeft teruggekregen en haar grondgebied (sinds
Abraham) weer in gebruik heeft genomen is de vraag: wat is nu Palestina of wie zijn de Palestijnen?

- De oorspronkelijke Palestijnen van het Hebreeuwse ‘peleshet’ bestaan niet meer. (Jer. 47:4.)

- Hetis niet het oude Kanaan.

- Hetis niet de Gazastrook.

- Hetis niet de bevolking van Gaza want zij zijn nakomelingen van vluchtelingen, van
bedoeienen.

Conclusie

Palestina bestaat niet en daarmee zijn Palestijnen niet als een bevolkingsgroep te definiéren.

‘Free Palestine’ is feitelijk een loos begrip, een leus die in het luchtledige verdwijnt.

Het begrip wordt weliswaar gebruikt voor een politieke beweging, maar de wens om tot een vrij en
onafhankelijk Palestina te komen is feitelijk een droom want Palestina bestaat niet!

Extremisten vervuld van haat jegens Israél gebruiken de leus om Israél te willen vernietigen.

Meer gematigden wensen een vrij gebied, een eigen democratisch land in Israél waarbij Israél
grondgebied moet prijs geven wat feitelijk toebehoort aan God, de zogenaamde tweestatenoplossing.

Oplossing Israél-Gaza conflict

De tweestatenoplossing is in principe al een feit. Het land van Israél behoort God toe en is al aan
Abraham toegewezen. Van daaruit is vanuit de wortel van Isai het koningshuis van David gegroeid.
(Jes. 11:1 — Rom. 15:12.)

Maar bij monde van Jesaja belooft God dat uit die afgehouwen tronk ooit een jonge, veelbelovende
scheut zou voortkomen. Een nakomeling van David (1:3), jazeker, die “de vervallen hut” (= het
koningshuis met een vacante troon; Hand.15:16) zou herstellen. Niet slechts om in Jeruzalem over
Israél te regeren maar om de “overste van natién te zijn”. Hij is de “scheut” (Hebr. netser > Nazareth!
Mat.2:23) uit een ten dode opgeschreven tronk. Hij is de Opgestane en op Hem zullen natién hun hoop
vestigen! (Citaat: GoedBericht.nl)

Op diezelfde wortel van Isai groeit nog een scheut, een scheut die het christendom vertegenwoordigd.
Samen met Israél genieten zij dezelfde sapstroom. Christenen die de Gazastrook bewonen en/of
christelijke Gazanen leven al vanuit één Bron. Deze Gazanen zijn dan ook welkom in Israél en delen
vanuit dezelfde zegeningen.

Drie redenen waarom een ‘tweestatenoplossing’ niet werkt:

1. Het was al zichtbaar dat christelijke Gazanen samen met Joden in één Israél konden
samenleven. De wens te regeren over eigen grondgebied maakt de wens de vader van de
gedachte; dan zal uiteindelijk (als voorheen) het kwade (Hamas) tegen het goede opstaan.

2. God staat niet toe dat Zijn land Israél verdeeld gaat worden. (Joél 3:1-2 -Deut. 7:7 — Zach. 2:8.)

3. De geschiedenis leert dat het in Ezechiél 25:15 genoemde ‘eeuwige vijandschap’ bestreden
moet worden. Eeuwig vijandschap (satan) dat zich nu via misleidende media als een olievlek
verspreid in harten van degenen die van ‘God los zijn.

Gehoorzaamheid aan de God van Isra€l geeft elk vredesakkoord haar glans.



