Gods’ plan met jou.

In het ‘Verborgen Verleden’ ligt voor ons een prachtige boodschap verborgen. Om die boodschap te
achterhalen moeten wij zo ver teruggaan dat wij aankomen bij de eerste 10 generaties van de
mensheid. Het is een boodschap die onze ‘eindbestemming’ markeert. Over verleden, heden en
toekomst gesproken! De boodschap ligt verscholen in de betekenis van de volgende namen:

Adam d.w.z. de Mens. (Uit Adam / uit Maria.)

Seth d.w.z. zal herstellen. (Vervangen of schadeloos stellen.)

Enosh d.w.z. in volle kracht. (Vitaal.)

Kenan d.w.z. Zijn eigendom veilig stellen. (De bruid van Christus afzonderen / heiligen.)
Mahalaleél d.w.z. de stralende van God. (De Gezegende.)

Jared, d.w.z. de uitgezondene. (Als Afgezand.)

Henoch, d.w.z. wandelend met God. (En weggenomen.)

Methusalem, d.w.z. door de kruisdood bevestigd. (De man met de speer.)

Lamech, d.w.z. in kracht opgestaan.

10 Noach, d.w.z. tot onze rust en troost. (In Eeuwigheid.)
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De boodschap in de betekenis van deze namen verkondigt de komst van Jezus als onze Zaligmaker om
te herstellen wat al bij de zondeval is verkeerd gegaan.
De numerieke volgorde laat ook zien hoe letterlijk de bijbel gelezen moet worden en misschien nog
belangrijker, hoe precies alle profetieén op Waarheid berusten.
De betekenis in de numerieke volgorde laat bijvoorbeeld zien dat:

- Gods’ heilsplan in volle kracht wordt uitgevoerd door de Drieénige God. (3)

- Het middelpunt (5) de stralende van God is.

- Jezus is uitgezonden in de wereld. (6)

- Adamis de Alpha (1-het Begin) en de Omega (10-het Einde). Zie ook 1Kor. 15:45.

- Het eerste lijden van Jezus (de besnijdenis) op de achtste dag was. (8)

- Wij apart gezet of geheiligd (7) mogen wandelen met God.

- Ons een nieuw schepping wacht, compleet en perfect (10).

DE WERELD VERANDERD VOOR GOED!

Henoch had bijvoorbeeld nooit eerder geboren kunnen worden dan Adam. Dat lijkt een logische
constatering, maar hoe wonderlijk is het dat God ons geboren doet worden, exact op het juiste tijdstip
en ieder met een eigen opdracht, ieder met een eigen doel! Als wij onze eigen geboorte nu eens
plaatsen in 6000 jaar geschiedenis, waar blijft dan de logica? In de context van bovenstaande is de
reden van mijn bestaan dat God ook een plan heeft met mij. De betekenis van mijn naam (...) is
misschien niet zo bijzonder maar ik ben wel bijzonder voor God! Ik ben zo bijzonder (Hij heeft ons
intens lief) dat zijn zoon Jezus van Nazareth op Golgotha voor ons behoud is gekruisigd. Hij heeft
geleden voor wat ik verkeerd heb gedaan. Vergoten bloed voor mij! Dat is 2000 jaar geleden gebeurd
en blijft zo lang ik hier op aarde leef geldig! En dan te bedenken dat ik al ver vdér mijn geboorte door
God bedacht ben. Daar, boven in de hemelen, in Gods heerlijkheid is het plan bedacht, het plan van
mijn geboorte. Uiteindelijk zal ik als een zwaluw naar mijn geboortegrond terugkeren. Op grond van
mijn geboorte (geheel naar Gods’ plan met mij) zal ik terugkeren naar de plaats waar ik al lang geleden
ben bedacht.

IK VERANDER VOOR GOED!




