De Pinkstertrilogie van 2023

Een merkwaardige titel, want wat moet ik mij voorstellen bij een ‘Pinkstertrilogie?’

In de buurtschap Overlangbroek beluisterde ik in 2023 in een klein boerenkerkje (en dat is niet
denigrerend bedoeld) 3 preken. Deze preken vielen op een wonderlijke manier samen in de periode
rondom Pinksteren. Nu is de Pinksterperiode voor elk verwachtingsvol christen heel bijzonder maar de
eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik er vooraf zo niet instond.

Pas achteraf werden mij de ogen geopend en zag ik de samenhang in de Pinkstertrilogie die gebracht
werd door 3 predikanten. Predikanten die vooraf geen afspraak hadden gemaakt hoe zij het Woord
zouden brengen. Integendeel! Zonder verder namen te noemen betrof het een predikant uit het heden,
een predikant uit het verleden en een predikant voor de toekomst, een kandidaat.

Deze predikanten brachten een Pinkstertrilogie waarvan de voorstelling alleen door Gods’ Heilige Geest
bedacht had kunnen zijn. Toeval of niet (...) maar de predikant uit het heden bracht een actuele
boodschap, de predikant uit het verleden deed dat door ‘ons verleden’ te weerspiegelen en de
predikant voor de toekomst was kandidaat voor een verwachtingsvolle toekomst.

Onze eigen predikant sprak
over het perspectief tussen
2 bergtoppen. Wanneer je
de bergen nadert wordt de
afstand tussen de bergen
groter. Het perspectief

tussen Hemelvaart en
Pinksteren lijkt op die van
een minderheid van
gelovigen die zich
voortbeweegt tussen de
bergen van buitengewone
persoonlijke en geestelijke
verleidingen. Wat is de
werkelijke afstand van onze
huidige pinksterperiode
naar Jezus’ beloofde
terugkomst?

Een oud-predikant uit het
verleden sprak over hoe
onze talenten worden
beoordeeld.

Welke talenten je ook hebt
gekregen, de vraag is hoe ze
zijn gebruikt tot eer van
Gods’ naam.

Een Christen die ‘thuis mag
komen’ wordt beoordeeld
(niet geoordeeld) om
overeenkomstig zijn of haar
inzet samen met God te
heersen in het 1000-jarig
Vrederijk.

De kandidaat-predikant
sprak over het verlangen
naar deze periode.

Het verlangen om als
Bruidsgemeente samen met
de Bruidegom te zijn. Als wij

ons realiseren hoe wij met
Gods’ schepping omgaan
dan zien wij ook dat de
schepping met reikhalzend
verlangen “het openbaar
worden van Gods’
kinderen” verwacht.

Er is geen weg terug, God
volbrengt Zijn heilsplan!




