
 

De Eerste Scheppingsdag: 
- God schiep de hemel en de (planeet) aarde. 
- In het totale donker was deze aarde (nog) een ‘woeste wanorde’ 
- Over de oervloed (de wateren) was Gods’ geestesadem wervelend, vol van energie. 
- En God bracht het licht in de duisternis en noemde het dag, de duisternis noemde Hij nacht. 

 
De Tweede Scheppingsdag: 

- God schiep het gewelf, een scheiding tussen water en water.  
- Daarna scheidde Hij de wateren onder dat gewelf van de wateren daarboven. 
- Het gewelf kreeg de naam hemel. 

 
De Derde Scheppingsdag: 

- God bracht het water op de aarde (onder het gewelf) naar één oord. 
- Zo werd het ‘droge’ zichtbaar en God noemde het ‘land,’ 
- de opeenhoping van het water noemde Hij zee. 
- Het land liet God groeien, zaad zaaiende en vruchten dragend in al zijn verscheidenheid. 
       Opmerking: er was nog geen zon, geen maan, geen sterren en OOK geen water! 
                             God liet het groen groeien (vers 11) in Zijn scheppingskracht! 

 
De Vierde Scheppingsdag: 

- God bracht ‘lichten’ aan het gewelf (de hemel); een groot licht voor het beheer van de dag en 
een klein licht voor het beheer van de nacht. Daardoor schiep God ‘de tijd’ (samenkomsttijden) 
en noemde het ‘dagen en jaren.’ 

- Het licht was in haar ‘setting’ gebracht en het duister was in haar ‘setting’ gebracht, elk met 
een eigen functie! 

 
De Vijfde Scheppingsdag: 

- God bracht leven in het water, o.a. vissen, 
- En God schiep vogels over het land. 
- Hij schiep de ‘grote gedrochten’ en alle levende ziel dat rondkruipt. 
- En God zegende ‘het bezielde leven’ en zei: “draagt vrucht en weest overvloedig.” 

 
De Zesde Scheppingsdag: 

- God bracht onderscheid aan- en de aarde (God zegende het bezielde leven) bracht vee, 
onderkruipsel en wildleven. In elke categorie bracht God verschillen, alles functionerend en/of 
samenhangend naar de omstandigheden. (De leefomgeving.) 

       Opmerking: hier wordt nog niet gesproken over de hof van Eden! 
                             Nu God Zijn schepping voltooid heeft, schiep Hij de mens naar Zijn gelijkenis! 
                             Hij schiep de mens naar het beeld van de Drie-enige God. 
- In vers 26 staat dat hij de mens (mannelijk en vrouwelijk) heeft geschapen, ‘de rode mensheid.’ 

Verklaring bij de Naardense Bijbel: 
Het woordspel in het Hebreeuws tussen adam (mens), adama (grond, bodem) en dam (bloed) 
wordt weergegeven door toevoeging van -rood bij mens en grond. Zo is duidelijk dat adam 
(roodbloedige mens) en adama (door ijzeroxide roodkleurige aarde) zijn afgeleid van dam (bloed).  

 
Hier gebeurde dus iets wat bijna niet te beschrijven is, zo wonderlijk mooi! God schiep de mens naar ‘Zijn’ 
gelijkenis, m.a.w.: God schiep de mens naar Zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij hen.  
Hier mogen wij iets van Gods’ Heilsplan zien. Als God Zijn Bruidsgemeente haalt zullen wij weer in die 
gelijkenis (in dat beeld opgenomen) worden. Zie de Opname (1). 

De mens komt op deze aarde (bij de schepping) zoals hij ook opgenomen zal worden (herschepping). 



Er ligt een scheiding tussen een ‘geestelijk en een ‘fysiek’ lichaam. 
De Naardense Bijbel spreekt in vers 26 over het laten neerdalen van een door God geschapen rode 
mens(heid) bij  de vissen van de zee, en het gevogelte van de hemel, bij het vee en bij alles van het land, 
en bij al het kruipsel dat kruipt over het land! 
Straks, op Gods’ tijd zal de mens in dezelfde hoedanigheid worden opgenomen! 
En God zegende hen (manlijk en vrouwelijk) en God zeide tot hen:  “weest vruchtbaar er wordt talrijk; 
vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en 
over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.” (Genesis 1:26.) 
Hier heeft God  mens (NAAR ZIJN BEELD) op de Zesde Scheppingsdag geschapen. 
Hier ligt de verklaring dat de mens eerst ‘geestelijk’ is geschapen en pas nadat God het heeft doen 
regenen formeert God de -rode mens uit stof; d.w.z. uit rode aarde, een mens van bloed. Dus fysiek! 
Hier ligt een schitterend beeld naar de geboorte van Jezus, die als ‘Levend Water’ ter wereld kwam en aan 
de kribbe ‘gestald’ werd in een drinkbak. Wie van dat ‘Levende Water’ drinkt zal ‘Eeuwig Leven.’ 
 
De Zevende Scheppingsdag: 

- Hoofdstuk 2 begint met de mededeling dat de hemel en de aarde en heel hun strijdschaar 
voltooid zijn. 

- En Hij rustte op de Zevende Dag, houdt sabbat op die dag en zegende en heiligde deze dag. 
- Uitdrukkelijk is vermeld dat het ‘groen’ nog niet groeide, 
- Want God heeft het nog niet doen regenen, 
- En er is geen -rode mensheid om de -rode grond te dienen. (Fysiek.) 

 
Duidelijk is de volgorde in de bijbel in het daarop volgende nieuwe hoofdstuk: 

1. God formeert de -rode mens, dus nà de Zevende Scheppingsdag 
2. Blaast in zijn neusgaten, 
3. De ademhaling van leven, 
4. En wordt de -rode mens tot levende ziel.  

Dàn (dus daarna): 
5. Legt God de hof van Eden aan, 
6. En zet daarin de -rode mens die Hij geformeerd heeft. 
7. God Zelf brengt “al het wildleven van het veld en alle gevogelte van de hemel tot de -rode mens 

om te zien wat die daartegen zal roepen. (Een naam geven.) 
8. God schiep uit de zij van de -rode mens de vrouw en sluit met vlees de plek daarvan af. 

Adam en Eva zijn fysiek geworden zoals wij de mens kennen. 
Zie verder de beschrijving in het artikel  “De Dienende Vrouw.”  

 
N.B.:  Wij associëren de -rode mens met het mensbeeld zoals wij dat nu zien. Echter de -rode mens was op 
de Zesde Scheppingsdag geformeerd naar het beeld van de Drie-enige God, naar Ons beeld! 
Duidelijk staat in Genesis 2 vers 7 dat de -rode mens tot levende ziel werd geformeerd, uit de rode grond, 
als roodbloedig mens. Dit wordt daarna bevestigd dat God de zij (van Adam) met vlees afgesloten heeft. 
 

(1) Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 
in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden 
zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Korinthe 15:51-
52) 

 
In 1 Korinthe 15:51-52 staat dat wij, de levenden, in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden. Dit gebeurt op het 
moment dat de bazuin gaat klinken en de doden als onvergankelijke (onsterfelijke) mensen opgewekt worden. Deze 
tekst spreekt over de opname van de gemeente. Onze transformatie van oude naar nieuwe lichamen duurt een 
ondeelbaar ogenblik en duurt niet langer dan het knipperen van de ogen. Binnen één seconde is ons lichaam 
veranderd van een vergankelijk naar onvergankelijk lichaam. Dit laat duidelijk zien dat de mens niet meehelpt bij 
deze verandering, het is enkel en alleen een wonder van God. De mens heeft geen tijd om na te denken, plotseling 
zien we de Here in de lucht met een onvergankelijk lichaam en niemand op aarde ziet ons omhoog gaan. 


