
Verspreidingsgebied in Israël 
Acaciabomen komen oorspronkelijk voor in woestijngebieden zoals de Negev en de Sinaï. De meest 
voorkomende soort is de Acacia tortillis (ondersoort raddiana) die meestal in de woestijn te vinden is. 
De Acacia pachyceras  groeit meer langs rivierbeddingen maar ook in de hoogvlaktes van de zuidelijke 
Negev, in Sinaï en Jordanië. Deze soort kan beter tegen koude, een eigenschap die op de hoogvlakten 
onontbeerlijk is.  
 

Naamsverandering & naamsverwarring 
De Acacia tortillis die al even in het artikel over de Christusdoorn is genoemd, heeft tegenwoordig de 
naam Vachellia tortillis  en kreeg in 1775 in een publicatie van de Zweed Peter Forsskål de naam Mimosa 
tortillis. De Acacia’s die uit Australië en Zuid-Europa heten in de wandeling  ‘mimosa.’  
Afgeleid van het Griekse ‘mimos’ betekent dit ‘nabootser’. Om de verwarring nu compleet te maken 
kan de Robinia niet achter blijven, een boom die veel op de Acacia lijkt. Jean Robin, een kruidkundige 
van Koning Hendrik IV kweekte in Parijs medio 1600 de Robinia pseudoacacia. Vernoemd naar deze 
kruidkundige verwijst het eerste deel van de soortnaam ‘pseudo,’ naar de echte Acacia’s van de 
Afrikaanse subtropen. De Robinia wordt daarom nog steeds ten onrechte ‘Acacia’ genoemd en wordt 
vice versa niet minder vaak uitgemaakt voor Gleditsia.  
 Terugkomende op de Christusdoorn is het dus niet verwonderlijk dat de Christusdoorn, aangeplant bij 
de Dominus Flevit in Jeruzalem, niet de echte Christusdoorn is maar de Valse Christusdoorn.   
Toeristen, verstoken van enige botanische kennis doch het vak van aankomend dendroloog wensen te 
ambiëren, geven deze boom  (vanwege de doornen) de naam Acacia tortillis, maar uiteindelijk  de 
Gleditsia caspica blijkt te zijn! Bij enig vervolgonderzoek blijkt dan ook nog dat deze Gleditsia caspica 
niet de echte Christdusdoorn is maar ‘vervangend mag optreden’ voor de echte Christusdoorn met de 
mooie naam Paliurus (Ziziphus?) spina-christi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Betekenis van de naam 
Acacia betekent ‘doornige.’ (Het Griekse ‘akis’ betekend ‘scherp.’) 
Het is ook een meisjesnaam met eveneens de betekenis ‘doornige’ of  ‘argeloos.’ Het wijst op een 
persoonlijkheid in de hoedanigheid als ‘niet zonder handschoen aan te pakken.’ Krachtig groeiend maar 
niet berekend op veel wind (argeloos) want dan blijkt toch de breekbaarheid.  
De soortnaam ‘tortillis’ betekend gedraaid wat slaat op de peulvruchten, de stam en de takken die 
soms gedraaid willen groeien. 
In de tijd van de bijbel zijn streken met veel acacia’s vernoemd door het Hebreeuwse sittah (van shittim) 
te gebruiken. (Numeri 25:1) 



 

Symbolische betekenis 
Het harde, duurzame hout van de acacia staat symbool voor de overwinning op de dood. Daarom was 
de “Ark van het Verbond” gemaakt van acaciahout (sittimhout) dat van binnen en van buiten was 
overtrokken met een laag bladgoud. (Exodus 25.)  
Omdat de boom veel in de Sinaïwoestijn voorkomt is het, zoals de dadelpalm, een aanwijzing voor 
water. Bedoeïenen wisten dat bij  de acacia vaak een ondergrondse waterbron was te vinden. Ook de 
profeet Jesaja was hiervan op de hoogte want hij schreef in Jesaja 53:2 het volgende: 
“Als een loot schoot Hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond,” verwijzend 
naar Jezus die in het ‘landschap van geestelijke onherbergzaamheid’ opgroeide als een ‘boom des 
levens.’ Diep geworteld in het woord van God en levend vanuit deze bron groeide Jezus uit tot een 
schaduwrijke boom, een plaats waar velen tot rust mochten komen en een plaats waar velen Vrede 
zullen vinden. (Zie hierna de Opname.)  
Johannes 1:14 verbind de genoemde symboliek door de tekst “Het Woord is mens geworden en heeft 
bij ons gewoond.” Vertaald vanuit het oorspronkelijke “getabernakeld.” 
 

De acaciaboom in het licht van ‘De Opname’ 
Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen 
stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de 
HEERE ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen. Dit dal is een zeer onvruchtbaar dal, 
noordoostelijk gelegen van Jeruzalem (tegenover Jericho), aan de overzijde van de Jordaan.  
Het was de rustplaats van Israël na de verovering van het Overjordaanse land en vóór het oversteken 
van de Jordaan om Kanaän in te trekken. Het is de plaats van de wijngaarden van Salomo (Baäl Hamon), 
toen nog een weide van de Acacia’s, daar waar Gogs menigte begraven zal worden. (Zach. 8:20-22.) 
Joël beschrijft dit laatste hoe de HEERE de heidenen straft (Gog & Magog) vanwege het onrecht dat Zijn 
volk heeft geleden. Het volk van God wacht een heerlijke toekomst onder het koningschap van de 
Messias, Yeshua.  
Na Gods’ straf, die na de Opname zal worden opgelegd, komt er voor Israël een tijd van overvloedige 
zegen. Dit doet ons denken aan Mattheüs 24: 30:  
“En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen 
van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel 
komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en 
zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen 
tot het andere uiterste ervan.” 
Het dal van de acacia’s dat in verband wordt gebracht met enerzijds het intrekken van het beloofde 
land Kanaän en anderzijds het intrekken van de voorhoven van de Heer wijst ons op Psalm 84 en 
daarmee opnieuw naar het altaar (de tabernakel) gemaakt van acaciahout. 
 
Hoe lieflijk zijn Uw woningen, 
HEERE van de legermachten. 
Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen 
naar de voorhoven van de HEERE; 
mijn hart en mijn lichaam 
roepen het uit tot de levende God. 
Zelfs vindt de mus een huis 
en de zwaluw haar nest, 
waarin zij haar jongen legt: 
bij Uw altaren, 
HEERE van de legermachten, 
mijn Koning en mijn God. 
Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, 
zij loven U voortdurend. 



 

Gebruikswaarde 
De ark van Noach is gemaakt van de Acacia, van het hout van de Vachellia tortillis. 
Wie zelf iets wil maken van (inlands) acaciahout moet er wel rekening mee houden dat het hout kan 
vervormen wanneer het niet goed gedroogd is. De betekenis van de naam doet het al vermoeden; het 
hout wil zijn eigen weg zoeken door te verdraaien. (Tortillis.) 

Als acaciahout goed gedroogd is wordt dit hout gebruikt voor 
meubelhout zoals eet- en salontafels, kasten en dressoirs.  
Ook tuintafels worden van acaciahout gemaakt.  
Vanwege de duurzaamheid wordt het als constructiehout tot palen 
en balken opgezaagd.  
De foto laat de poten van salontafels zien waarop goed zichtbaar is 
waarom de soortnaam ‘tortillis’ nu gekozen is. 
In de oudheid werd in Israël het hout gebruikt voor het maken van 
landbouwwerktuigen zoals een ploeg of een eg. (Het frame.)  
Het leger gebruikte het acaciahout voor het maken van wielen voor  
strijdwagens en vanwege de hardheid voor schilden. 

Na de Es, en de beuk is de acacia het beste brandhout, zelfs beter dan eikenhout!  Om smeulen te 
voorkomen moeten deze harde houtsoorten bij het aanmaken van vuur ‘aan de gang gebracht worden’ 
met bijvoorbeeld berkenhout. 
 

Acacia Seyal 
Van deze Acacia (en de Acacia senegal) is de arabische gom (hars) afkomstig die vrijkomt als de schors 
is beschadigd. Via deze site https://nl.ripleybelieves.com/what-is-gum-arabic-3861 is meer over de 
arabische gom te lezen. 
 
Betekenis van de Acacia Seyal in Openbaring 18:10-12 
(met in het cursief geciteerde kantekeningen): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-O Wee, de grote stad Babylon, de sterke stad! Want uw oordeel is in één ure gekomen. 
(Namelijk zonder haar te kunnen helpen. Zie ook: Jes. 21:9. Jer. 51:1. Openb. 14:8.) 
-En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waar meer 
koopt: 
(Gr. hun scheepsvracht of lading, namelijk omdat derzelver ijdelheid en bedrog bekend wordt.) 
 -Waar van goud en van zilver, en van kostelijk gesteente en van parelen, en van fijn lijnwaad en van 
purper en van zijde en van scharlaken, en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei 
vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer en van marmersteen; 
(Deze woorden, met enige der volgende verzen, zijn meest genomen uit Ezechiël 27, waar van den val 
der koopstad Tyrus dergelijke wordt voorzegd. En hoewel, als tevoren is gezegd, dit antichristelijke Tyrus 
ook vele kooplieden uit alle gewesten der wereld, met het kopen en bezigen dezer waren, in al hun 
prachtigheden en versieringen van tempels, beelden, gebouwen en uiterlijke godsdiensten, door al hun 
gebied, rijk maakt, zo kan het van de geestelijke koopmanschappen, die zij en haar groten onder de 
mensen drijven, ook zeer bekwamelijk verstaan worden, gelijk op het derde vers is aangewezen.) 
 

https://nl.ripleybelieves.com/what-is-gum-arabic-3861


Het welriekende hout is in 1Kon. 10:11 beschreven als thyinehout of 
almuggimhout, ook wel vertaald in sandelhout. Het Hebreeuwse 
‘algoemmiym’ wordt in de King James versie vertaald met ‘algum tree.’ 
Zoals 2 Kr. 2:8 beschrijft werd het hout gehaald uit de Libanon: 
“Zend mij ook cederen, dennen, en algummimhout uit Libanon; want ik 
weet, dat uw knechten het hout van Libanon weten te houwen; en zie, mijn 
knechten zullen met uw knechten zijn.” (SV) 
Een beschrijving uit 2Kr 9:10 vermeldt: “Bovendien brachten de dienaren 
van Hiram en de dienaren van Salomo, die goud uit Ofir vervoerden, 
sandelhout en edelstenen mee.” (HSV) 
 
Acacia seyal, ook bekend als de rode of gele acacia, heeft verschillende 
medicinale eigenschappen. De gom van de boom, ook wel Arabische gom 
genoemd, wordt al eeuwenlang traditioneel gebruikt bij spijsverterings-
problemen, wondgenezing, en als prebiotica. Moderne onderzoeken 
bevestigen sommige van deze toepassingen en tonen aan dat het 
antibacteriële, antimicrobiële, en ontstekingsremmende effecten kan 
hebben. 
 
 
Het is typerend dat waar de Acacia tortillis ons in verband brengt met de periode vòòr de Opname, de 
Acacia Seyal dat doet nà de Opname.  
https://www.christipedia.nl/wiki/Openbaring_18 
(Het gevallen Babylon aan het einde van het 1000-jarig Vrederijk.) 
Een prachtige studie is te volgen op: 
https://www.zoeklicht.nl/artikelen/openbaring-18-191-5-de-stad-babel-in-de-eindtijd-12479 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resumé 
Jezus word als “Boom des Levens’ voorgesteld als een Acacia (Shittim) en doet dat in de hoedanigheid 
van een:   
Acacia tortillis ons brengend bij de voorhoven van Christus, het Hemelse Jeruzalem, 
Acacia Seyal ons brengend bij het Nieuwe Jeruzalem. 
 
 
 
 

Acacia Seyal ( Arlene Rodriguez) 

https://www.christipedia.nl/wiki/Openbaring_18
https://www.zoeklicht.nl/artikelen/openbaring-18-191-5-de-stad-babel-in-de-eindtijd-12479


 

Afgoderij in de Vallei der Acacia's 
Het was in deze plaats, dat Moabitische meisjes de Israëlieten uitnodigden bij hun offerceremonies 
(Num 25: 1ev.). Door deze, op het oog vriendelijke uitnodiging, deed een groot deel van het Israëlische 
volk na korte tijd mee aan de verering van de afgod Baäl Peor. Als straf moest Mozes en de stamhoofden 
de schuldigen ophangen. Terwijl het volk rouwt om deze straf, neemt Zimri het Midianitische meisje 
Kozbi mee naar de tabernakel. Op dat moment werd het Pinehas de kleinzoon van Aäron te veel en 
dood hen beiden met een speer. Op deze manier werd de straf tot een einde gebracht, maar niet eerder 
nadat 24.000 mensen waren gestorven.  

Shittim ים טִׁ  shit-teem', was een plaats in het land van de Moabieten, oostelijk van de שִׁ
Jordaan, aan de grenzen van Israël (Joz. 2:1; 3:1; Micha 6:5), de volledige naam ים   נַחַל טִׁ הַשִׁ  
nakh'-al shit-teem' "vallei van de Acacia's" (Joel 3:18) of ים   אָבֵל טִׁ הַשִׁ  aw-bale' hash-shit-teem' 
"de weide van de Acacia's" (Num. 33:49). 

                 (Bron: Aantekeningen bij de Bijbel.) 
Abel-Shittim. // Abel-Sittim. // Sittim. (m – v) Hebreeuws. Vormen van Abel-Hassittim. “Beek  
bij de acacia’s.”. – “Weide van acacia’s.”. (Bron: Theo van Remundt.) 

 
Aantekening:  
Is er een verband met de 144.000 van Israël die worden voorgesteld als degenen die uit de Grote 
Verdrukking zijn gered en behoren tot het volk van God? (Openbaring 7.) 
Delend door bovengenoemde 24.000 (de afval uit de afgoderij in de Vallei der Acacia’s) komen wij op 
6, dat onvolmaakt / onvolledig betekend en impliceert dat de afval (Gog & Magog) nog moet komen. 
Wederom een straf maar nu niet van * Pinehas, maar een straf van God (Ezechiël 39:11-17) dat zal 
plaatsvinden in hetzelfde dal, nu ‘Dal der Doortrekkenden’ genoemd.  
* Pinehas is een zoon van Eleazar en kleinzoon van Aäron. Zijn ijver voor de Heer deed een dodelijke 
plaag ophouden en verdiende hem de belofte van God van een altoosdurend priesterschap in zijn 
familie.  
https://www.christipedia.nl/wiki/Pinehas 
 

 
 

Abel-Shittim: de Vallei der Acacia’s ten oosten van de rivier de Jordaan en ten noorden van de Dode Zee. 
De plaats waar het volk Israël haar kamp opsloeg alvorens Kanaän in te trekken. 
Het was de vallei waar Salomo zijn wijngaarden had. (Hooglied 7 en 8.) 
De vallei waar Gog & Magog letterlijk hun ondergang zullen ondergaan. 

 

https://www.christipedia.nl/wiki/Pinehas


 
Context in Openbaring: 
In Openbaring 7 worden de 144.000 "verzegeld" en beschreven als afkomstig uit de twaalf stammen 
van Israël. (‘Verzegeld’ in de betekenis van toegewijd aan God.) 
In Openbaring 14 verschijnen ze opnieuw en worden ze beschreven als degenen die het Lam volgen, 
als "eerstelingen voor God en het Lam", een verwijzing naar een bijzondere rol hebben in Gods plan. 
Symbolische betekenis: 
Het getal 144.000 is afgeleid van 12 x 12 x 1000, waarbij 12 staat voor de twaalf stammen van Israël en 
de twaalf apostelen, en 1000 staat voor een groot, onbepaald getal.  
Zie ook De Opname van Gods’ bruidsgemeente belicht vanuit Hooglied 7, (Rubriek ‘Vernieuwend’) 
waar de 1000 genoemd worden bij de overgang van Salomo’s wijngaard naar de rechtvaardige 
eigenaar, de ‘Wijngaardenier.’ Een overgang als metafoor voor de Opname. 
De 144.000 kunnen symbool staan voor de voltooiing van Gods plan of de verzameling van Zijn volk. 
https://www.zoeklicht.nl/artikelen/openbaring-7-de-144000-en-de-ontelbare-schare-12269 
 
 

https://www.zoeklicht.nl/artikelen/openbaring-7-de-144000-en-de-ontelbare-schare-12269

