Deze foto is genomen in Nazareth op zaterdag 21 maart 2009.

Het laat de tuin zien bij de ‘Kerk van de Aankondiging.’ De tuin symboliseert het ‘Levende Water.
Links de koepel die speels haar licht laat schijnen over de plaats waar Maria de ‘blijde boodschap’
ontving. In het artikel ‘Kribbe van mijn Hart’ is de geboortegrot beschreven waar Jezus als het Levende
Water ‘gestald’ is aan de herders. Gestald aan de kribbe in een drinkbak als ‘Levend Water.

De muur op de foto symboliseert de kribbe zoals de kribbe de ommuring was van de geboortegrot in
Bethlehem. Vanuit de ‘bak’ daarachter stroomt symbolisch het levende water zoals Jezus eens als
‘Levend Water’ gestald was in een drinkbak aan de kribbe van de geboortegrot.
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