
 

  
Op dinsdag 17 maart 2009, zwommen wij in de Dode Zee. Het was een vreemde ervaring, want waarom 
zou je ‘zwemmen’ als drijven geen moeite kost? Wij dreven in het diepst gelegen water van de aarde; 
420 meter beneden de zeespiegel…, alleen die gedachte al! 
Vanwege het zoutgehalte dat 10 x hoger is dan de oceaan, geldt een waarschuwing om niet langer dan 
10 minuten in het water te blijven.  
In het Hebreeuws wordt dit meer  ‘yam Hamelech’ genoemd; het is 70 km. lang en 4 km. breed. 
De Arabieren spreken over ‘de Zee van Lot’ en de Grieken spraken over het ‘Asfaltmeer.’ 
 
De waterspiegel van het meer daalt aanzienlijk want de Jordaan levert steeds minder water en de 
verdamping doet de rest. Ook de chemische industrie (Dead Sea Works) gebruikt water vanwege de 
meer dan 40 verschillende mineralen die het meer rijk is. Van deze mineralen krijg je een mooie(re) 
huid als je aan de oever van het meer jezelf insmeert met een  laag dikke modder. De vissen, die van 
de Jordaan bij de Dode Zee aankwamen, maakten hier toch maar rechtsomkeert; aldus een afbeelding 
in een mozaïek van de vloer in een kerk van Medeba. (Jordanië.) Het is als metafoor bedoeld voor het 
tegen de stroom inzwemmen, weg van de ‘plek des onheils.’  
 
Toch was volgens Genesis 13:10 de omgeving van de Dode Zee eens een vruchtbare vallei. 
“En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat de HEERE Sodom 
en Gomorra door vuur en zwavel had vernietigd, was zij in de richting van Zoar als de hof van de HEERE, 
als het land Egypte.” Het landschap veranderde ingrijpend nadat Sodom en Gomorra waren verwoest. 
 
https://www.eo.nl/artikel/archeologisch-bewijs-locatie-sodom-
gomorra?srsltid=AfmBOoqAGWhmb287XIBQ4WK0YLokmKii2QrWfedbM4V6BJcRa1PXRK8y 
 
De profetie van Ezechiël 47:8-10 zegt: “Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke 
gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water 
gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken 
naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles 
waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs 
zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van 
elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee.”  (Een voorbode van wat er in het 1000-jarig 
Vrederijk gaat gebeuren.)  
Een vis als één van de vele symbolen van Jezus Christus staat voor discipelschap en als teken van de 
redding van zielen. (Mattheüs 4:19 – Marcus 1:17 – Johannes 21:1-14.) 
 
Zeven jaar na ons bezoek aan de Dode Zee kwam deze 
profetie bij Samantha Siegel in herinnering, “want zij 
zocht God.” Mediterend in de woestijn was ze ook vaak 
bij de Dode Zee te vinden. Een verslag van Isreality van 
19 augustus 2016 beschrijft hoe zij zag dat zoet (!) water 
de zinkgaten instroomde. Zinkgaten die door het weg-
trekkende zoute water op het droge zijn achtergelaten. 
Samantha maakte een video van zichzelf (2015), 
zwemmend tussen een grote poel vis en waterplanten.  
Zij verklaarde verder:  
“Dit is geweldig en niemand, die er echt over spreekt?!” 
Hier pakt Samantha (zie foto) de kern van het wonder;  
“niemand die hier echt over spreekt, 
 terwijl het wonder zò groot is!” 
Dit is net zo onbegrijpelijk als de gebeurtenis zelf. 
 

https://www.eo.nl/artikel/archeologisch-bewijs-locatie-sodom-gomorra?srsltid=AfmBOoqAGWhmb287XIBQ4WK0YLokmKii2QrWfedbM4V6BJcRa1PXRK8y
https://www.eo.nl/artikel/archeologisch-bewijs-locatie-sodom-gomorra?srsltid=AfmBOoqAGWhmb287XIBQ4WK0YLokmKii2QrWfedbM4V6BJcRa1PXRK8y


 

 
 
Adam Eliyahu Berkowitz was een hoofdartikelschrijver voor Breaking Israel News en diende in de IDF 
als legerarts. Berkowitz bestudeerde de Joodse wet en ontving de rabbijnse wijding in Israël. Hij heeft 
als freelance schrijver gewerkt en zijn roman, The Hope Merchant, is beschikbaar via Amazon.  
Hij woonde in de Golanhoogten met zijn vrouw en hun vier kinderen. Hij beschrijft het volgende: 
 
Zoet water in de Dode Zee is een duidelijk voorbeeld van hoe de profeten in staat waren om dingen te 
zien, die voor wetenschappers gedurende duizenden jaren verborgen bleven. In 2011 stuurde een team 
van onderzoekers van de Ben Goerion Universiteit in de Negev duikers naar de bodem van de Dode Zee. 
Deze inspanning leverde ernstige technische moeilijkheden op, omdat de superzoute omgeving een 
normale duikuitrusting onbruikbaar maakt. Het was de eerste keer dat zo’n duik ooit gemaakt werd en 
wat ze ontdekten was verbazingwekkend. 
 De onderzoekers ontdekten enorme kraters op de zeebodem, 15 meter in doorsnee en 20 meter diep. 
Zoet water stroomde uit deze kraters, die waren bedekt met matten van micro-organismen, waaruit 
blijkt dat de Dode Zee niet helemaal dood was. Het begin van de profetie is er al en wacht om vervuld 
te worden. 
 
Weer terug naar het verslag van Samantha Siegel schrijven wij 2015. Voor het eerst zag zij vissen  
zwemmen in de zoetwaterkraters van de Dode Zee.  
(In het verslag van Isreality 19 augustus 2016 spreekt zij over ‘verleden jaar.’)  
Dat is 70 jaar na de Holocaust! Het symboliseert 10 keer het getal van de volheid (7), het getal dat wel 
vijfhonderd keer in de Bijbel voorkomt. 
Het getal 70 is ook het getal van de verantwoordelijkheid gedurende het hele leven: 
 Ps. 90:10; Jes. 23:15; Jer. 25:11; 29:10; Zach. 1:12; 7:5; Dan. 9:24; Ezra 6:15; Ex. 1:5; Richt. 8:30;  
2 Kon. 10:1; Ex. 24:1; Num. 11:16; Ezech. 8:11; Luc. 10:1. 
 

 
 
Na de naoorlogse generatie (van 70 jaar) wordt Daniël 9:24 steeds vaker onder de aandacht gebracht.   
Daniël heeft het over de 70ste jaarweek die in verband wordt gebracht met een apocalyptische eindtijd 
waarin Israël centraal staat. Als wij dan de geschiedenis van Israël bekijken zien wij vanaf 1945 een 
aantal opmerkelijke tijdsperioden (van 5 jaar) die telkens te maken hebben met vredesonder-
handelingen. Onderhandelingen die niet op Bijbelse gronden zijn gefundeerd, m.a.w. een vrede die 
buiten God om werd gezocht. (Jesaja 9:6 - Jesaja 26:3 - Filippenzen 4:6-7 - Efeziërs 4:3 – Psalm 46:11) 
De tijdsperioden van 5 jaar vallen in het laatste deel van een tijdsblok van 3 x 40 jaar zoals het schema 
op de volgende bladzijde laat zien. 



 

 

 
Dit schema laat drie perioden zien van elk 40 jaar waarin heel duidelijk Bijbelse profetieën uitkomen. 
Opvallend is dat deze tijdschema’s zich openbaren na een periode van 400 jaar waarin de Turken de 
baas waren in het oude Israël; het was de Ottomaanse overheersing van 1516-1917. 
Na de Diaspora van de Joden in 70 na Chr. volgden de Byzantijnen (Constantijn) het Romeinse Rijk op 
waarna de Arabieren werden bevochten door de Kruisvaarders in 1099-1187/1201.  
Deze 4 periodes lopen in minder duidelijke tijdsaanduidingen in elkaar over. Duidelijk is dat na de 
laatste 400 jaar van Diaspora God Zijn volk weer in Israël thuisbrengt zoals Hij na 400 jaar Egypte Zijn 
volk bracht in het Beloofde Land. (Kanaän.) 



 

 

 1908-1947 

In de aanloop naar deze periode is er heimwee ontstaan naar ‘eigen land,’ naar wat eens Israël is 
geweest. De joden zijn 1830 jaar lang verstrooid geweest en waren moe van het opgejaagd te worden, 
moe van de vele Joodse Pogroms. Regelmatig waren al rabbijnen uitgezonden naar het oude Israël. 
Onder hen was een jonge Joodse journalist Theodor Herzl, die een congres  organiseerde. Het was het 
eerste internationale zionistische congres (1897) in Basel.  Zionisme is het verlangen en de beweging 
tot terugkeer naar het historische thuisland. Hij vond dat een volk alleen op zichzelf moest vertrouwen. 
Hij had een visie en een plan om de oude droom van terugkeer te verwezenlijken.  
Precies 50 jaar later is de Staat Israël uitgeroepen waardoor de profetie van Ezechiël 37 duidelijk wordt. 
Het visioen van het dal der dorre doodsbeenderen is een krachtig symbool van Gods vermogen om 

leven te wekken, zelfs uit de meest hopeloze situatie. Het wordt 
vaak gezien als een teken van hoop en herstel, zowel voor het volk 
Israël als in een bredere context van geestelijke wedergeboorte. 
Het visioen benadrukt dat God de macht heeft om dood en 
wanhoop te overwinnen en nieuw leven te schenken. 
Naast het visioen van Ezechiël benadrukt het getal 50 Gods plan. 
Waar de 8 komt na de 7 en staat voor een nieuw begin, daar is 50 
de ultieme vervulling van dat begin (komt na 7 x 7). Het getal 
spreekt van datgene waar de opstanding op uitloopt:  
volkomen verlossing, vrijheid en overvloed.  
Oftewel: de nieuwe schepping zoals die tot volmaaktheid komt in 
de vervulling van al Gods plannen. 
 
Deze zegen zal voor het hele volk definitief in vervulling gaan als 
Jezus wederkomt en land en volk herstelt. Dan zal Hij hen 
vermenigvuldigen en vermeerderen (zie bijv. Ps. 115:14-15; Jes. 
9:2, 26:15, 65:23b; Jer. 30:19b) 
Dit alles zal plaatsvinden als de ware Jozua terugkeert om Zijn volk 
te zegenen en al Gods beloften te vervullen. Jozua is de zoon van 
Nun, oftewel: de zoon van 50! Hij is de erfgenaam van alles waar 
het getal 50 voor staat. Hij is vruchtbaar en zal overvloed geven. 
Hij voert de Zijnen een nieuwe wereld binnen en brengt hen in 
grazige weiden en aan waat'ren der rust! 
 
Het woord 'nun' komt in de Bijbel dertig keer voor als naam voor 
Jozua's vader. Van hem wordt verder niets vermeld. We weten 
alleen dat hij (en Jozua dus ook) afkomstig is uit de stam Efraïm 
(Num. 13:8). Als we het woord vertalen is Jozua dus de 'zoon van 
(de) vis) of, zoals het als werkwoord kan: 'zoon van de 
voortplanting'. Hierin ligt de gedachte van vrucht(baarheid) 
opgesloten. De naam 'Efraïm' betekent: dubbel vruchtbaar. Tussen 
twee haakjes: er is ook een sterrenbeeld die de naam 'Vissen' 
(Pisces) draagt. Het zijn twee vissen: dubbel vruchtbaar dus. Jakob 
zegent Efraïm, samen met Manasse, met de woorden: "...dat zij 
vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands." 
(Gen. 48:16 SV) 
 
Samantha Siegel zag vis zwemmen in de Dode Zee, 70 jaar na de 
Holocaust. Profetie op profetie! Het getal 70 wordt vaak geassocieerd 
met volheid, representatie van de volkeren, en een periode van lijden 
of herstel. 



 

 
Van jongs af was Jozua de dienaar van Mozes (Num. 11:28). Oorspronkelijk was zijn naam Hosea, maar 
Mozes veranderde die in Jozua (Num. 13:16). Hij behoorde tot de twaalf verspieders en vertrouwde, 
samen met Kaleb, de zoon van Jefunne, op de HERE. Zij waren de enige twee overgeblevenen die het 
land binnen mochten gaan; de rest van hun geslacht was in de woestijn gestorven (Num.26:65; 32:13). 
Zij 'overleefden' dus de woestijnreis en ontvingen erfdeel in het beloofde land. 
Jozua is de opvolger van Mozes (Num. 27:18 e.v.) in de dienst van God. Hij is de nieuwe leider, die het 
volk Israël in het land mag brengen. Jozua en het volk gaan daarvoor eerst door de Jordaan (Joz. 3):  
ze komen dus uit het water tevoorschijn. Bij Gilgal vindt dan de besnijdenis plaats (Joz. 5) en vervolgens 
nemen alle stammen hun erfdeel in bezit. 
De naam Jozua is dezelfde als Jezus in het Grieks. Jozua is dus in meerdere opzichten een type van 
Christus. Theodoor Herzl had een droom, een visie. De terugkeer naar Israël. Het volk moest gaan door 
de Holocaust (Jordaan), uit de as (het water) herrezen zullen zij Christus gaan zien!  
(Geestelijk herstel van Ezechiël 37.) 
 

 
 
 



 

 
Abel-Sittim, ook wel Sittim geheten, lag in het Overjordaanse tegenover Jericho. Het was de rustplaats 
van Israël na de verovering van het Overjordaanse land en vóór het oversteken van de Jordaan om 
Kanaän in te trekken. 
Abel-Sittim was tijdens Salomo de Vallei van de Acacia’s, in Hooglied is beschreven hoe de wijngaarden 
van Salomo van ‘eigenaar’ veranderd. Dat is een profetisch beeld naar de toekomst. 
 
https://www.followtheswallow.com/bijbels-groen  (Acacia’s van Israël) 
 
https://www.followtheswallow.com/vernieuwend  (De Opname belicht vanuit Hooglied.) 
 
Abel-Sitim is de plaats waar de 144.000 gelovigen uit Israël, d.w.z. een volheid van een bepaald 
vastgesteld aantal gelovigen, zullen verzegeld worden. Deze zegelafdruk biedt wettelijke bescherming 
tegen schending. Het gaat hier om een overblijfsel van messiasbelijdende joden die in de laatste dagen 
goddelijke bescherming ontvangen. Deze zullen tijdens de Grote Verdrukking (2e helft van de 7 jaar) 
bescherming krijgen wanneer zij de Tordaan oversteken en door de vallei van de Acacia’s optrekken 
naar (volgens bijbelgeleerden) Petra in Jordanië. (Halverwege tussen de Dode Zee en de Rode Zee.) 
Aan het einde van de Grote Verdrukking zal de Gog & de Magog  in de vallei van de Acacia’s hun 
ondergang tegemoet zien en daar (waar eens Sodom en Gomorra hebben gelegen) begraven worden. 
 

Het Jordaandal ligt honderden meters onder de 
zeespiegel. Daarin ligt niet alleen de rivier, waar 
het zijn naam aan ontleent, maar bijvoorbeeld ook 
de Dode Zee, volgens de Bijbel ontstaan bij de 
verwoesting van Sodom en Gomorra. Lot vestigde 
zich in dat destijds kennelijk zeer vruchtbare dal, 
dus bij de rivier die voor gelovigen zoveel 
symbolische betekenis heeft als de ‘doodsjordaan.’  
Het volk Israël stak, tot zijn redding, de Rode Zee 
over, maar ook de Jordaan. Beide gebeurtenissen 
speelden zich dus af in hetzelfde langgerekte 
gebied. In feite loopt dat door tot in de Golf van 
Akaba en maakt ook het rotsachtige Petra 
(Jordanië) er nog deel van uit. In de toekomst 
zullen er opnieuw grote gebeurtenissen 
plaatsvinden, als de Heer er orde op zaken gaat 
stellen met Israël en de volken. 
“Maak u op, trek over deze Jordaan.” 
 

  
 Hooglied 8:11 spreekt van de wijngaard in Baäl Hamon. Deze Hebreeuwse naam betekend:  
“Heer (eigenaar, bezitter) van overvloed” of “Heer van menigte” en “Heer van genade.”  
Baäl Hamon is het Baäl (Hamona) van Salomo en wordt in verband gebracht met het dal “hā-àberim” 
(Ez.39:11  “het dal der doortrekkenden.” (Ten oosten van de Dode Zee.)  
Deze wijngaard van Salomo (bij het dal van Hamon / Abarim) heeft een grote profetische betekenis en  
verwijst in de bijbel op verschillende plaatsen naar het 1000-jarig Vrederijk en daarmee naar het  
Nieuwe Jeruzalem. De ondergang van Gog luidt het einde van de Grote Verdrukking in. Het begraven  
van Gogs menigte zal waarschijnlijk plaatsvinden onder regie van de regering van de Messias, Jezus  
Christus. Dat valt dus in de beginperiode van het Messiaanse Rijk.  
Over die reizigers (pelgrims) spreekt Zacharia 8:20-22.   

https://www.followtheswallow.com/bijbels-groen
https://www.followtheswallow.com/vernieuwend


 

 
1948-1987 
Na een periode van 1800 jaar droogte (in 1948 deed God het weer regenen) zal Israël weer bloeien als 
een roos. Daarover gaat de tweede tijdstermijn in het tijdsblok van 3 x 40 jaar.  
De profetie van Jesaja 35:1-6 komt hier in volle kracht in beeld!  

De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei 
staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en 
juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze 
zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen, 
verstevig de wankele knieën; zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet 
bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u 
verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven 
zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal 
juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. 

Het  door God toegewezen  land aan Abraham (Israël) kwam ongeveer 2000-1900 jaar geleden in beeld; 
toen het Beloofde Land (Kanaän) genoemd.  
Het herboren Israël moet zich 1900-2000 na Chr. zichzelf opnieuw positioneren (Arabische Oorlog) en 
doet dat door telkens weer ‘sterker uit de strijd’ te komen. De aanleiding tot de Zesdaagse Oorlog was 
bijvoorbeeld de Wateroorlog. (1964-1965) De Wateroorlog bestond uit een reeks schermutselingen 
tussen Israël en enkele buurlanden, die begonnen nadat Arabieren besloten hadden de Jordaan te 
‘ontwateren’ door de toevoerrivieren Hasbani en de Banias af te dammen en het water om te leiden 
naar Libanon en Jordanië. (Bron: Historiek.) 

Dat beeld over het toe-eigenen van water zagen we in dezelfde 
tijdsperiode vòòr de geboorte van Jezus. (Jezus is het 
Levendmakende Water.)  
Lot keek om zich heen en zag dat de Jordaanstreek een 
waterrijk gebied was. Voordat de Heer Sodom en Gomorra had 
verwoest, was die streek tot aan Soar toe even mooi als de tuin 
van Eden en even vruchtbaar als Egypte. Daarom koos Lot de 
Jordaanstreek en ze gingen uit elkaar. Abram bleef in Kanaän, 
maar Lot trok naar de Jordaansteden in het oosten. Hij zette bij 
Sodom zijn tenten op. De inwoners van Sodom echter leidden 
een schandelijk leven, zij deden wat in strijd was met de wil van 
de Heer. Abram vertrouwde op de Here, op Zijn belofte:  
“vervult de wateren in de zeeën.”  
Vanuit deze ontvangen zegeningen (Gen. 22) kan Abram een 
bron van zegen zijn voor zijn omgeving en voor alle mensen na 
hem. Deze zegen is een nieuw begin, zoals het herboren Israël. 
Een zegen van het toe-eigenen van het Levendmakende Water, 
de weg omhoog! 

 
De Jom Kipoer-oorlog, ook bekend als de Oktoberoorlog of Ramadanoorlog, vond plaats van 6 tot 25 
oktober 1973. Deze oorlog was een militair conflict tussen Israël en een coalitie van Egypte en Syrië, 
die de gelegenheid aangreep om Israël aan te vallen op de Joodse feestdag Jom Kipoer, de heiligste dag 
in het Joodse geloof. De oorlog was een vervolg op de Zesdaagse Oorlog van 1967, die door Israël was 
gewonnen. De Jom Kipoer-oorlog heeft geleid tot aanzienlijke veranderingen in de geopolitieke situatie 
in het Midden-Oosten en resulteerde in een overeenkomst met Egypte begin 1974. 
Na 1970 bouwde de PLO een sterke machtspositie op in het zuiden van Libanon. In 1975 brak de 
Libanese burgeroorlog uit. Syrië stuurde een grote vredesmacht het land in. Het ontaarde in een 
militairconflict dat in 1982 op het grondgebied van Libanon werd uitgevochten door Israël en 
verschillende christelijke Libanese milities enerzijds en de PLO en Syrië anderzijds. 



 

 

De werkelijkheid omtrent de PLO 
De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, meer bekend onder de Engelse afkorting PLO (Palestine 
Liberation Organization) is een koepelorganisatie van Palestijnen die streven naar een eigen staat.  
De organisatie werd opgericht in 1964. Men wilde aanvankelijk geheel ‘Palestina’ terug, een claim die 
onterecht is vanwege het feit dat tijdens en net na het Ottomaanse Rijk het land slechts in pacht werd 
gecultiveerd. De inheemse Arabische bevolking (nu Palestijnen genoemd) bestond uit arme 
pachtboeren, die in de 19e eeuw hun land hadden moeten verkopen vanwege de Ottomaanse 
belastingdruk. De nieuwe eigenaars-elite had weinig contact met hen en bestond uit een aantal families 
in de steden, die voornamelijk twee ruziënde facties vormen; de Husseini's en de Nashashibi's.   

Deze Turks-Arabische families verkochten dat land weer door aan Joodse immigranten die 
daarvoor betaalden vanuit een daarvoor opgericht Joods Fonds. (1901.) Genoemde families 
zagen geen toekomst in de exploitatie van dat land  en gingen over tot verkoop van hun land 
omdat zij hun investering nu ten gelde konden maken. (Lees: veilig stellen in onzekere tijden!)  

De aankopen werden gebruikt voor de aanleg van bossen om erosie tegen te gaan en voor de 
wegenbouw om gebieden voor stedelijke bevolking te ontsluiten. 
Begin jaren twintig bestaat de bevolking van het overgebleven mandaatgebied Palestina voor 78% uit 
moslims, 11% joden en 9,6% was christenen. In de jaren tot 1928 nam, na een instroom van 67.000 
personen, het aandeel Joden toe tot 16% van de bevolking. 
In 1932-1944 komen gedurende 12 jaar meer dan een half miljoen Arabieren naar Palestina om de 
gunstige leefomstandigheden die er dankzij de arbeid der Joden zijn gekomen. 
Na 1988 claimt de PLO een eigen staat in de in 1967 door Israël terugveroverde gebieden. Terwijl het 
verzet aanvankelijk voornamelijk de vorm had van een gewapende strijd (in de jaren '60 en '70 werden 
ook terreurdaden gepleegd), ging het later via een politieke dialoog. 
 

De Grote Afval 
Citaat Christipedia: Dit is een fase van ernstige geloofsafval, geestelijk, leerstellig en zedelijk. Deze 
afval gaat vooraf aan de zichtbare wederkomst van Jezus Christus in de wereld en wordt wellicht reeds 
voorbereid en aangezet vóór de opname van de Gemeente van Christus. 
De Grote Afval slaat op de afvalligheid van het geloof. Paulus schreef hierover in een brief aan 
Timotheüs, in de Tweede brief van Paulus aan Timotheüs: 
 
2 Tim. 4:3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren 
om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. 4 Ze 
zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. 5 Jij echter moet in alles nuchter 
zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. 
 
De mensen kunnen in de periode van de Grote Afval het evangelie niet meer verdragen. In de Tweede 
brief van Paulus aan de Tessalonicenzen staat, dat de zichtbare wederkomst van Jezus Christus in deze 
wereld niet eerder plaatsvindt voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze 
mens verschenen is: 
 
2 Thess. 2:3 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet 
aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die 
verloren zal gaan. 4 Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in 
Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. 
 
 
 
 
 



 

 
In de eindtijd zullen er nog veel mensen van het geloof afvallen: 
 
1 Tim. 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, 
doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. 2 Ze worden hiertoe aangezet 
door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. 
 
Deze mensen worden dwaalleraren genoemd en hierover zegt de Bijbel in Handelingen der Apostelen: 
 
Hand. 20:29 Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet 
zullen ontzien. 30 Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de 
leerlingen voor zich te winnen. 31 Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar 
lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven." 
 
Tegen Jezus zullen de afgedwaalde mensen zeggen, op het moment dat ze het Koninkrijk van de hemel 
willen binnengaan, dat ze altijd goede christenen zijn geweest, maar Jezus zegt daarover: 
 
Matth. 7:21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, 
alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: 
“Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen 
uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit 
zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” 
 
Volgens sommige evangelicale christenen is de Grote Afval al begonnen met de ontkerkelijking na de 
Tweede Wereldoorlog, welk proces zich heeft voortgezet tot in de 21ste eeuw. (Einde citaat.) 
 

 
 

Satans Strategie 
Satan ontwikkeld tegen de achtergrond van Israëls succes een sluw plan. De ‘Grote Afval’ gebruikt hij 
om onwetendheid, ongeloof en blindheid (binnen bepaalde kerken) van mensen te gebruiken om een 
verkeerd beeld van de werkelijkheid te scheppen.  
De eerste Intifada (1988-1993) verandert het wereldwijde imago van Israël. Beelden van jonge 
Palestijnse demonstranten die stenen gooien naar zwaarbewapende Israëlische soldaten gaan de hele 
wereld over. Nu, 30 jaar later is in 2025 de strategie van satan doorgedrongen in vele huiskamers, in 
scholen en universiteiten. Jeruzalem (lees Israël) is voor hen tot een bedwelmende beker geworden. 
Dronken van haat roepen zij in volslagen onwetendheid leuzen als ‘from the river to the sea,’ zwaaien 
met Palestijnse vlaggen en vertrappen de Davidsster. (Psalm 83:4+5.) 
Satan weet dat hij de mensheid niet kan inzetten door Gods oogappel (Israël) te vernietigen, dus doet 
hij dit via een verraderlijke omweg, via de Arabische liga = verbond. (Als antwoord op de Balfour-
verklaring.) Daarover gaat de derde tijdsperiode van 40 jaar. (1988-2027) 



 

                                                                                                                                                                

1988-2027 

Feike ter Velde schreef in 2008 (10 jaar na de 1ste Intifada) 
In de geestelijke verwarring van deze tijd is de gave van onderscheiding van geesten een grote noodzaak 
in de gemeente van Christus. Er dienen zich allerlei geesten aan in de vorm van allerlei (vreemde) 
leringen en nog vreemdere praktijken. In deze verwarring wat opmerken of zeggen kan heftige 
negatieve reacties tot gevolg hebben. Toch moeten we de moed hebben de Bijbelse criteria toe te 
passen en de geesten te onderscheiden en liefst ook te ontmaskeren. Dit echter zonder te vallen in een 
verstarde leer, waarin het leven uit de Heilige Geest buiten het zicht raakt. Niet reactionair, maar 
Bijbels. De enige Norm in dit alles is de Here Jezus Christus. 
 
https://www.zoeklicht.nl/artikelen/het-onderscheiden-van-geesten-2-9221 
 
De periode 1988-2027 gaat over misleiding. De Intifada ’s hebben tot doel om op te trekken (= intifada) 
tegen Israël. De werkelijkheid is dat vanaf dat moment een verkeerd beeld gaat ontstaan van Israël. 
Misleidende media worden gebruikt om Israël in een verkeerd (negatief) daglicht te stellen. 
Het is typerend dat 40 jaar na de ‘wedergeboorte van Israël,’ de 1ste Intifada zich in 1988 ten volle 
openbaarde. De Oslo-akkoorden zijn 5 jaar later in 1993 afgesloten. 
Tijdens de eerste vijf jaar werden drie keer zoveel Israëli’s vermoord als daarvoor.  Zeven jaar later volgt 
de 2e Intifada op 29-9-2000 en eindigt 5 jaar later in september 2005. 
Ondertussen zien wij de profetie van Zacharia 2 in vervulling gaan want Jeruzalem is vanaf 1948 voor 
vele volkeren een ‘beker van bedwelming’ geworden. Dat uit zich o.a. in de uitvoering-, beter gezegd 
in het boycotten van de Oslo-akkoorden. Het tweede deel van deze profetie is dat Jeruzalem zal zijn  als 
een steen zijn die niet te tillen is, zij die het toch proberen zullen zich daar ernstig aan verwonden.  
(Dit gebeurd na de Opname van Gods’ bruidsgemeente.) 
In september 2005 droeg Israël het bestuur van de Gazastrook over aan de Palestijnse Autoriteit, 
hoewel het Israëlische leger nog wel beperkt aanwezig bleef. Voor Israëlische burgers sloot Israël de 
toegang tot de Gazastrook af. Op 12 september 2005 was de terugtrekking van het grondgebied 
compleet. De Intifada veranderd na 20 jaar in Hamas. Na de Israëlische-Libanese Oorlog van 2006 
kwam in 2007 Hamas aan de macht en bracht Israël noodgedwongen een totale blokkade aan langs de 
grens met Israël, in zee en in de lucht. De Gazastrook: een gebied in het Midden-Oosten dat grenst aan 
Israël, Egypte en de Middellandse Zee. Samen met de Westelijke Jordaanoever maakt het deel uit van 
de Palestijnse gebieden. Over de periode 2007-2015 zie: 
 
https://israelpalestina.nl/israel/militair/oorlogen/gaza-2008-2009-en-2012/ 
 
 
De voornoemde profetie uit Ezechiël 47:8-9 is in 2015 mede zichtbaar geworden door het ooggetuigen-
verslag van Samantha Siegel, 70 jaar na de Holocaust.  
De Abraham-akkoorden zijn 5 jaar later afgesloten, in september 2020, dus na het ooggetuigenverslag 
van Samantha en is mede ondertekend door de ‘First Trump.’ Blind voor de profetie van Ezechiël is na 
5 jaar opnieuw voorbij gegaan aan de trouw van God en dat zou 5 jaar later (door de ‘second-Trump’) 
weer gaan gebeuren. 
Zeven jaar na het ooggetuigenverslag van Samantha Siegel (19-8-2016) en 30 jaar na de Oslo-
akkoorden pleegde Hamas een afschuwelijke aanval op Israël, het was 7 oktober 2023.  
Op deze dag vielen ongeveer 1.200 doden en ongeveer 250 mensen werden gegijzeld. Slachtoffers zijn 
bruut gemarteld en verkracht. 
Politieke waarnemers vreesden al vanaf 2021 dat het niet kunnen beantwoorden van de Palestijnse 
kwestie in de akkoorden, op termijn de rol als instrument voor een langdurige vrede kon ondermijnen. 
Na de aanval van Hamas in Israël op 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog tussen Hamas en 
Israël zagen zij die vrees bevestigd. 

https://www.zoeklicht.nl/artikelen/het-onderscheiden-van-geesten-2-9221
https://israelpalestina.nl/israel/militair/oorlogen/gaza-2008-2009-en-2012/


 

 
In antwoord op de Hamasoorlog en de 12 daagse oorlog met  Iran/Elan (12-6-2025 tot 24-6-2025)  volgt 
(na de Abraham-akkoorden) 5 jaar later in 2025 het Abraham Shield Plan, een programma van 6 
punten. De 12-daagse oorlog roept een associatie op met de 6-daagse oorlog in 1967 die ook in juni 
werd uitgevochten. (5-6-1967 t/m 10-6-1967) 
De term "Zesdaagse Oorlog" is kort na de gebeurtenissen bedacht door Moshe Dayan in een bewuste 
toespeling op de zes dagen van de schepping in Genesis. De second-Trump heeft de term 12-daagse 
oorlog bedacht waarbij hij in zijn onwetendheid onbedoeld associeert naar ‘volmaakt.’ (Voleindigd.) 
Misschien is dit wel, om beide toespelingen te gebruiken, een aanwijzing waarin een periode in deze 
schepping voleindigd gaat worden. Dan staan wij aan het begin van de ‘Grote Verdrukking’ na 7 jaar 
uitlopend op het ‘Messiaanse Vrederijk.’ 
 
Daarom is de profetie van 1 Thessalonicenzen 5 en die van Daniël 9: 24-27 zo actueel: 
Wanneer zij roepen: 'Het is vrede', dan zal een plotseling verderf hen overkomen, zoals de weeën een 
zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten."  
Deze profetie beschrijft een situatie waarin via akkoorden voor de 3e keer aangestuurd wordt op vrede, 
maar dit in werkelijkheid niet het geval is. Er zal dan een onverwachte ramp over hen komen die de 7-
jarige Grote Verdrukking in moet leiden. 
De betekenis en vervulling van de zeventig jaarweken van Daniël richt zich dan vooral op de laatste 
jaarweek, omdat die ook het middelpunt vormt van de eindtijdrede van de Heer Jezus op de Olijfberg 
(Mat.24:15-22). 
 
https://www.jair-bijbelstudies.nl/bijbelstudies-profeten-psalmen-en-geschriften/ezechiel-47-de-
tempelbeek-de-grenzen-van-israel 
 
Joël  3:18 profeteert: “Een bron zal uit het huis van YAHWEH ontspringen.” 
Dat is begonnen bij de geboorte van Jezus in Bethlehem. 
Jezus als het ‘Levend Water’ in een drinkbak gestald aan de kribbe van de geboortegrot.  
(Zie het artikel ‘de kribbe van mijn hart’ in de rubriek ‘Vernieuwend.’) 
Samantha Siegel mocht er van getuigen door de profetie van Ezechiël 47. 
 
Yeshua had ongetwijfeld dit beeld voor ogen toen Hij de vergelijking maakte met het Levende Water 
dat  in stromen uit ons, als een tempel van de Heilige Geest, zou vloeien en tot een fontein zou worden. 
Joh. 4:14; Joh. 7:38; 1 Korinthe 6:19. Door de vele profetieën heen mogen wij een inkijkje hebben in 
Gods’ Heilsplan, Profetieën als linkjes naar de Toekomst. 
 
Hamas kwam in 2007 aan de macht en heeft 15 jaar gewerkt aan tunnels en de opslag van wapens 
onder scholen en ziekenhuizen (wapens van Iran) met als doel Israël te vernietigen. 
Het was een periode van 15 jaar schijnvrede en confrontaties. Een tijd tussen de Intifada’s en de 
aanloop naar 7-10-2023. Het was de periode tussen de Oslo-akkoorden en de Abraham-akkoorden in. 
 
7 Oktober 2023, de dag waarin plotseling het onheil kwam voor Israël voltrok zich 3 Jaar na de 
Abrahamakkoorden van oktober/september 2020 en 3 jaar voor het Abraham Shield Plan. Dit plan is 
in een blauwdruk uitgewerkt dat misschien ergens in oktober 2026 uitgevoerd gaat worden. 
Het is een beleidsdocument dat in maart 2025 is opgesteld door meer dan 100 voormalige Israëlische 
generaals, inlichtingenfunctionarissen en diplomaten en wacht op verder uitwerking. 
 
 
 
 
 
 

https://www.jair-bijbelstudies.nl/bijbelstudies-profeten-psalmen-en-geschriften/ezechiel-47-de-tempelbeek-de-grenzen-van-israel
https://www.jair-bijbelstudies.nl/bijbelstudies-profeten-psalmen-en-geschriften/ezechiel-47-de-tempelbeek-de-grenzen-van-israel


 

 
Het ‘Abraham Shield’ is zeker geen vredesplan, maar eerder een oorlogsplan verpakt in PR-taal over 
wederzijdse stabiliteit en welvaart. Enkele dagen na de 12-daagse oorlog tussen Israël en Iran werden 
automobilisten in Tel Aviv begroet door een enorm digitaal billboard vol met bekende gezichten: leden 
van de koninklijke familie van de Perzische Golf in onberispelijke gewaden, Arabische presidenten in 
gestreken pakken, allemaal gegroepeerd onder een opvallende banner: The Abraham Alliance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Moet deze 12-koppige bemanning ons doen verwijzen naar Genesis 17:20?  
Ton Stier schrijft hierover: 
De Heere heeft aan de twee halfbroers Isaäk en Ismaël grote beloften gegeven, die tot op zekere hoogte 
ook nog vergelijkbaar zijn. 
Als Abraham aan God vraagt: ‘Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven!’, luidt Gods antwoord: 
‘Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaäk geven. Ik zal Mijn 
verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem’ (Genesis 17:18-19). 
Maar laten we niet vergeten wat de Heere daarna zegt: ‘Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik 
heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken: 12 vorsten zal hij 
verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken’ (Genesis 17:20). Hoewel Isaäk de zoon van het 
verbond blijft, inclusief alle beloften, zegeningen en verantwoordelijkheden, wordt dus ook Ismaëls 
nageslacht gezegend en talrijk gemaakt. Dit laatste blijkt mede uit de omvang van hun territoriaal 
gebied: ‘Zijn (Ismaëls) nakomelingen woonden vanaf Havila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in 
de richting van Assur. Zij vestigden zich tegenover al hun verwanten’ 
De islam 
Sinds de opkomst van de islam is deze religie de belangrijkste factor die de Arabische volken als één 
grote familie samenbindt. Dat zelfs in de beste families weleens ruzie voorkomt, is hier natuurlijk wel 
op zijn zachtst van toepassing. Maar toch… de door de islam beschouwde profeet Mohammed zou een 
afstammeling van Ismaël zijn en dus is het niet verwonderlijk dat Arabische volken, waar de islam de 
dominante religie is, zich met Ismaël identificeren. Daarbij komt dat volgens de Koran niet Isaäk maar 
Ismaël, als Abrahams oudste zoon, automatisch de wettige erfgenaam van Gods beloften aan Abraham 
moet zijn. Hier zien we hoe de Bijbel en de Koran ieder een eigen onverenigbare weg gaan. 
Bijbel: Abraham –> Isaäk –> Jakob –> Juda -> Christus   ↔    Koran: Abraham –> Ismaël –> Mohammed. 
De broederstrijd tussen en Isaäk en Ismaël heeft dus sinds de opkomst van de islam in de zesde eeuw 
een religieus karakter gekregen. Het klinkt wel heel mooi te zeggen dat Jodendom, christendom en 
islam gezamenlijk teruggaan tot Abraham. Maar bedenk wel dat de islam zichzelf als erfgenaam van 
alle Abrahamitische zegeningen beschouwt en tevens stellig beweert dat God geen Zoon heeft. En ook 
dat is onverenigbaar met de Bijbelse waarheid omtrent het Zoonschap van Christus. Over die 
ontkenning schrijft Johannes: ‘Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? 
Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.’ Sjiitische moslims verwachten dan ook niet de 
komst van Christus als de Zoon en Erfgenaam, Die volgens Psalm 2 alle volken tot Zijn bezit krijgt 
toegewezen, maar de Mahdi, de Twaalfde Imam die de wereld onder heerschappij van de islam zal 
brengen. 

Een 12-koppige (…) bemanning dat via 6 punten vrede moet brengen  
in het Midden-Oosten. 



 

 
De sluier vernietigd 
Zal er dan nooit een einde komen aan deze broederstrijd? Laten we nog eens terugkeren naar de 
Bijbelse geschiedschrijving. Het lijkt wel of Ismaël na Genesis 21 niet meer op het toneel terugkeert, 
totdat we lezen in Genesis 25: ‘Abraham gaf alles wat hij had aan Isaäk, maar aan de zonen van de 
bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Hij stuurde hen, toen hij nog leefde, bij zijn 
zoon Isaäk vandaan in oostelijke richting, naar het Oosterland.’ (vers 5-6). 
Zie hier opnieuw de bevestiging van Isaäks erfgenaamschap. Maar dan ontmoetten de beide broers 
elkaar weer voor het eerst aan het graf van hun vader Abraham: ‘Toen gaf Abraham de geest en stierf 
in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Isaäk 
en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de grot van Machpela die tegenover Mamre ligt, op de akker 
van Efron, de zoon van Zohar, de Hethiet’ (Genesis 25:8-9). 
Wonderlijk hoe de dood van Abraham de broers (hier beide als zonen van Abraham aangeduid) weer 
bijeenbrengt. Misschien dat we hierin een heenwijzing mogen zien naar de dood van de Zoon van 
Abraham (Matteüs 1:1), Die de basis is voor de toekomstige verzoening tussen deze broedervolken en 
de volle vervulling van Gods beloften aan hen. Als we voorts bedenken dat ‘de sluier’ een van de meest 
opvallende kenmerken van het islamitische straatbeeld vormt, is het dan niet wonderlijk om in de 
profetie van Jesaja 25 te lezen: ‘En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van 
alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn’ (vers 7)? Wat een dag zal dat 
zijn! (Einde citaat Ton Stier.) 
 
Wie zijn van oudsher de inwoners van de Gazasrook? 
Prof. Dr. M.J. Paul beschrijft de Filistijnen als vanouds uit de zeevolken, en we lezen over hen tot de tijd 
van David en daarna nog bij enige profeten. Ook dat volk is op den duur versmolten met andere volken. 
Kortom: het is niet meer mogelijk deze volken in onze tijd aan te wijzen. In de tijd van Nehemia, kort 
na de Babylonische ballingschap, waren de vijanden o.a. de Arabieren (Gesem) en de Ammonieten 
(Tobia). 
Drs. Jan van Barneveld beschrijft de afkomst van de Palestijnen als volgt: 
Arabieren in Israël en in de Palestijnse gebieden, zijn geen afstammelingen van de oude Filistijnen of 
van één van de volken van het oude Kanaän. De meeste zijn afstammelingen van Arabieren die in de 
eerste helft van de vorige eeuw uit omliggende Arabische landen naar het vroegere Palestina trokken. 
Aangetrokken door de betrekkelijke welvaart, die de Joodse immigratie bracht, probeerden zij binnen 
Israël aan de kost te komen. Arabieren, dus ook de huidige Palestijnen, zijn via Ismaël en Ezau 
nakomelingen van Noach’s zoon Sem. Semieten dus. De oude Filistijnen zijn via Mizraïm (=Egypte), 
nakomelingen van Cham, de broer van Sem (Gen. 10:14). Via Kaftor (Kreta) zijn zij al vóór Abraham in 
Kanaän terecht gekomen. Dit volk is lang geleden uitgestorven. Over hen zegt de profeet: “De HERE 
verdelgt de Filistijnen, de rest van het eiland Kaftor” (Jer. 47:4). Om hun haat en eeuwigdurende 
vijandschap tegen Israël, heeft de HERE deze Kretenzen uitgeroeid en zelfs het overblijfsel aan het 
strand van de zee te gronde gericht (Ezechiël 25:15-17). De huidige Palestijnen (7 van de 10 zijn 
nakomelingen van vluchtelingen) hebben de vijandschap en haat, die immers eeuwigdurend is, 
overgenomen van de oude Filistijnen. Zij zijn hun geestelijke erfgenamen en ook op hen is het 
profetische woord van toepassing. 

 
1 Thessalonicenzen 5:3-6 
Deze profetie voltrekt zich nu! Wij zijn 3 x gewaarschuwd middels de akkoorden zoals hiervoor 
beschreven. Israël is op 7-10-2023 tot voorbeeld geworden wat er plotseling kan gebeuren wanneer 
het zich in relatieve rust veilig waant. Als bruidsgemeente moeten wij daarom niet passief worden, 
maar ‘wakker worden’ als we nog niet wakker zijn en- de juiste keuzes maken! 
Wij moeten onszelf afvragen hoe de omstandigheden (hoe moeilijk ook) onszelf wil veranderen zonder 
dat God de omstandigheden veranderd. Dat vraagt gebed om uitzicht en volharding. (Jakobus 1:12-14.) 
 



 

 
Het zijn omstandigheden als gebeurtenissen die zich (zullen) voordoen waar Mattheüs 24 over schrijft 
in de rede over de Laatste dingen. Hier bevestigd de Here Jezus wat de wereld nu laat zien en wat er 
straks na de Opname gaat gebeuren.  
Dwars door dit alles heen voltrekt zich (ook) de profetie van Ezechiël 47:8-10 zoals Samantha Siegel ons 
dat liet zien. Verbazing in haar woorden: “Niemand die hier ècht over spreekt!” 
 

"En zij leefden hun leven als voorheen.”  
 
(Verwijzend naar de ark van Noach cq. Sodom en Gomorra – zie het artikel op deze site: 
 ‘Compilatie van de Opname belicht vanuit het Oude Testament in de rubriek ‘Vernieuwend.’) 
 
Daniëlle van den Brum verteld dat als je leest in de Bijbel dat iets drie keer gebeurt, dan is er vaak iets 
bijzonders aan de hand. Noach laat bijvoorbeeld drie keer een duif uitvliegen om te zien of de aarde 
weer droog is en God roept de jonge Samuel drie keer als hij ligt te slapen. Daar waar je ‘drie’ leest, is 
God aan het werk.  
 

De ‘Abraham Shield Alliance’ brengt ons bij de derde periode van 
(schijn)vrede tussen Israël en de omliggende volkeren. Een vrede die 
geen vrede is.  
Een duif als utopie,  
een ideaalbeeld gecreëerd door machtswellust? 
Doelt de profetie van 1 Thess. 5:3-6 op deze periode?   
Was 7-10-2023 dan niet alleen de aanleiding maar ook het voorteken? 
 
 
 
 

 
 

Feit of fictie? 
De drie perioden van 40 jaar na de wedergeboorte van Israël laten zien dat er iets bijzonders gebeurd. 
Het getal laat zien dat 40 in de Bijbel vaak een symbolische betekenis heeft, die staat voor een 
complete, maar vaak ook moeilijke, periode. Het kan een periode van beproeving, boetedoening, of 
voorbereiding zijn, die uiteindelijk leidt tot een nieuwe fase. 
 
Hier zijn nog enkele voorbeelden van het getal 40 in de bijbel: 

- De zondvloed: Het regende 40 dagen en 40 nachten.  
- Israëls zwerftocht: Het volk Israël trok 40 jaar door de woestijn.  
- Mozes verbleef 40 dagen op de berg Sinaï om de Tien Geboden te ontvangen.  
- Jezus' vasten: Jezus bracht 40 dagen door in de woestijn.  
- Veertigdagentijd: De periode van vasten en bezinning voor Pasen duurt 40 dagen.  

 
Wij mogen duidelijk opmerken dat God (door Israël heen) ons naar het 1000-jarig Vrederijk wil 
brengen. De bijbel is daar heel duidelijk over, de praktische uitwerking voltrekt zich nu, in òns leven! 
Opvallend is de veerkracht van het volk van Israël, het herstellend vermogen om van ‘niets iets’ te 
maken. Wanneer Israël succesvol blijkt, veranderen de omstandigheden door jaloezie en haat van 
omliggende volkeren. Uiteindelijk is het een strijd tussen goed & kwaad, tussen God en de duivel. 
God beschermt Zijn bruidsgemeente, wij zijn niet bestemd tot Gods toorn. (1 Thess. 5:9.) 
Vòòr de Grote Verdrukking uit worden wij opgenomen in Gods heerlijkheid.  
(1 Thess. 4:16+17 - Joh. 14:3 - Mat. 24:39-42 - 1 Cor. 15:52) 
 
http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?2051      

http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?2051


 

 

Herstel van Israël 
Citaat ICEJ: Door de hele Schrift heen wordt Israël een herstel van de laatste dag in het land beloofd. 
Deze belofte rust op het getrouwe karakter van God, dat Hij kan worden vertrouwd om Zijn beloften 
uit te voeren, omdat Hij niet kan liegen. Dit is vooral het geval als het een verbondsbelofte is die met 
een goddelijke eed is gezworen. 
 
In het Abrahamitische Verbond vinden we de verkiezing van zowel het volk als het land Israël met het 
doel van de verlossing van de wereld. De twee zouden samensmelten om een ”grote natie” te worden 
die ons na verloop van tijd zou zegenen met alle dingen die we nodig hebben voor redding. 
(Romeinen 9:3-5). 
 
In het Mozaïsche Verbond wordt de relatie tussen het land en het volk van Israël geregeld door hun 
geestelijke positie voor God, om Zijn heilig en rechtvaardig karakter te tonen. Toch zou elke scheiding 
van het volk van het land als een goddelijke corrigerende maatregel altijd worden gevolgd door een 
terugkeer naar het land in Gods timing (Leviticus 26:40-45; Jeremia 31:10). 
 
In het Davidische Verbond zijn we er zeker van dat op een dag het volk en het land van Israël zullen 
worden herenigd en hersteld boven wat koning David had gebouwd. In feite zal het een eeuwigdurend 
koninkrijk zijn dat wordt gepresideerd door een beloofde Messias, de Zoon van David, die vanuit 
Jeruzalem in gerechtigheid en vrede over de hele aarde zou regeren. 
 
Ten slotte bewees Jezus in het Nieuwe Verbond Zijn Messiaanse geloofsbrieven door Zijn volmaakte 
gehoorzaamheid, zelfs door een wrede dood aan het kruis te ondergaan (Filippenzen 2:5-11).  
Zo verdiende Hij het recht om voor altijd op de troon van David te zitten om over de aarde te heersen 
vanuit een hersteld Israël, en nu kan niemand Zijn recht om te regeren aanvechten. (Einde citaat.) 
 
Door de Verdrukking van 3,5 jaar en vervolgens de Grote Verdrukking van 3,5 jaar zal na 7 jaar het 
1000-jarig Vrederijk komen. Net zoals bij Noach zal God ‘een deur dicht doen.’ De zondvloed en de 7-
jarige periode van verdrukking leiden (lijden) naar een nieuwe periode. De vredesduif die de mensheid 
3 x heeft laten uitvliegen bleek een utopie want deze duif kwam niet terug. (Lees: geen resultaat.) 
De Here zal Zelf als dè Vredesduif terugkomen, zoals Noach de olijftak (in de snavel van de 
teruggekomen duif) in beeld kreeg. Beeldspraak naar de verzoening tussen God en de mens die tot 
uiting mag komen in een 1000-jarig vrederijk. 
 

Beurtzang 
In Hooglied 2:7 wordt smekend gevraagd garant te blijven staan voor trouw aan de Wijngaardenier.  
(Zie wijnhuis in vers 4.) De verklarende oproep om de trouw (van Israël) niet weg te geven aan 
omringende volkeren is zo actueel! Dit wordt niet zonder reden herhaald in Hooglied 3:5 en voor de 
derde keer in Hooglied 8:4. (Noach zag 3 x een duif terugkomen!) 
Vertrouwend op de veiligheid die omringende volkeren als schijnvrede willen bieden was Israël alsnog 
‘een gesluierde bij de kudden’ maar nu bij andere makkers = Abraham Shield Alliance. (Hooglied 1:7.) 
Wanneer Jezus de bruidsgemeente bij de Opname tot Zich neemt veranderd de beurtzang in een 
rouwgezang voor degenen die achterblijven. (Zij die hun heil niet in Christus hebben gezocht.) 
“Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun 
overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.” 
1 Thessalonicenzen 5:3 
En Mattheüs 24:30 zegt: 
“En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de 
geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, 
met grote kracht en heerlijkheid. 



 

 

Resumé 
In onze tijd zien wij door Israël heen 3 x een tijdsperiode van 40 jaar met een duidelijke boodschap: 
1 Israël wedergeboren (1908-1947) 
2 Israël gepositioneerd en hersteld (1948-1987) 
3 Israël verraden (1988-2027) 
 
Israël is met een ‘kus van schijnvrede’ verraden door een Judas als dè Iskariot van het Westen.  
 
Iskariot (zijn naam betekend onzeker) is daarmee de voet (deels van ijzer, deels van leem) van het beeld 
EuroBabel, dat is het hersteld Romeinse Rijk waar wij nu in leven.  In Brussel staat een ander beeld van 
Europa. Dit werk draagt een universele boodschap in zich van broederschap, verdraagzaamheid en 
hoop. Het beeld van Europa - 'Unity in Peace' - werd gebeeldhouwd, gepolijst en geschilderd door 
slechtziende kinderen van verschillende culturen onder begeleiding van Bernard Romain. Het werd in 
de Leopoldswijk geplaatst, op het kruispunt van volkeren en culturen dat Brussel is. 
 
Het is inderdaad een ander beeld dan dat Nebukadnezar in zijn droom voor ogen kreeg. Daniël  was 
daarentegen niet slechtziend want hij verteld iets anders. Hoofdstuk 2:40 beschrijft het als volgt: 
“En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt; gelijk 
nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken” 
“En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele van ijzer, 
dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken aanzien gij 
gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem” 
“En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten 
dele broos. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk 
zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet 
vermengt”. 
Voor wie de hele uitleg wil volgen: 
 
https://www.bijbelspanorama.nl/s06_koper_ijzer_leem/ 
 
De ‘Iskariot van het Westen’ heeft Israël overgeleverd aan de autoriteit van een misleidende media. 
Precies net zo misleidend als dat het beeld in de Leopoldswijk is:  
Brussel geeft een verkeerd beeld van broederschap & verdraagzaamheid & hoop. 
Brussel geeft (als Balak) de Media (als Bileam) alle credits! 
 

 
 
 

Europese Spelen 2024 – Europa ‘speelt’ met oorlog in 2025! (Openbaring 13:7-8) 
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